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Directeur zone Noord 

"Een nieuwe mijlpaal in de
geschiedenis van Herdershove"

Frans Boone

Voorwoord

4

Vergeet niet, ‘één zwaluw maakt de
lente niet’ vandaar nog enkele 
 traditionele en oude vertrouwde
weerspreuken:

Als maart zacht is in wil, 
verwacht men koude in april 

Nooit is maart zo goed, 
of het sneeuwt een hoed.

Maartse buien, aprilse grillen.
Maartse regen, brengt zomerzegen 

Nooit aprilletje zo zoet, 
of het sneeuwt de scheper op zijn hoed 

April mooi en rein, 
in mei zal 't donker zijn 

Maart is ook de maand van de
ingebruikname van 18 nieuwe kamers 

Na de opstart in januari van een CDO
(centrum voor dagopvang De Moerbei) is
dit een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis
van de site Herdershove.
We danken iedereen die bijgedragen
heeft bij de realisatie van deze nieuwe
woongelegenheden. Meer details kan je
verder vinden in dit nummer.

We zijn ook fier te mogen melden dat de
zustergemeenschap van de zusters van
Maria van Pittem woonachtig in Sint-Kruis
Brugge  inhuizen bij ons. De zusters
nemen hun intrek op de Morgenster. We
danken hen voor het vertrouwen en
heten hen van harte welkom.

Beste bewoners en bezoekers DVC, 
Beste families, vrijwilligers en
medewerkers,

Tijdens de laatste winterdagen, 
met de lente in het verschiet, snakt
iedereen naar nieuw leven, naar vogels
die fluiten en bloemen die bloeien.
We hebben elkaar nog maar net het
allerbeste gewenst en de lente laat al van
zich horen. Woorden zoals lentekriebels
en lentegevoel laten ons tintelen en
lachen, en geven ons onuitputtelijke
krachten. Alles start zowat bij de lente. De
dagen worden langer, het verlangen naar
de eerste zonnestralen in de lente groeit
elke dag. De eerste voorjaarsbloemen
steken hun kopjes boven de grond, zelfs
de zon voelt al ietsje warmer … 



Het zevendelig werk van Brody N                   

In de vorige Koerier trokken we de
aandacht op het 7-delig kunstwerk van
Brody Neuenschwander. Deze werken
zijn een weergave van de kern van de
zusters OLV van 7 weeën. Curando is
gegroeid uit deze zusters. Elke deel
verwijst naar een moment uit het leven
van Maria. We gaan op de ingeslagen
weg verder.

Het tweede deel

Nadat op 2 februari (Maria Lichtmis),
Maria Jezus naar de tempel bracht,
moeten ze nu vluchten naar Egypte. De
situatie in hun land was onhoudbaar. De
toenmalige koning had het op de
kinderen gemunt.

Vluchten 

Ook onze tijd kent heel veel
vluchtelingen. Voor ons kan dit ook tot
nadenken stemmen.

Stel je voor... Alles loslaten, een laatste
keer terug kijken, afscheid nemen, op de
vlucht gaan, aanpassen, zoeken naar
een nieuw evenwicht, een nieuwe wereld.

Waar kan je deze werken vinden?

Ga deze werken zeker eens gaan
bekijken in de cafetaria. 
Je vindt ze recht tegenover de bar terug.
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De 2e wee van Maria: "de vlucht naar Egypte"
Kunstig Curando

Vrede groeit niet uit terreur of angst. 
Vrede is geen kerkhofstilte. 

Vrede stoelt niet op geweld en repressie. 
Vrede is vrijgevig: allen in dienst van allen. 

Vrede kent haar plicht en streeft naar

rechtvaardigheid.



Brody Neuenschwander



Alles achterlaten, zoekend naar een nieuw evenwicht
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De historische tekening op dit
tweede deel is gebaseerd op een
fresco van Di Bondone. De tekst in
kalligrafie zijn van aartsbisschop
Oskar Romero. Ze geven een
hedendaagse interpretatie van de
zeven weeën van Maria.

Kunstig Curando



 God roept: "Ga op weg".
Aan ons om altijd opnieuw te


dromen en de lange weg te gaan,

met iedere bewoner en elke


medewerker die elk op hun manier

afscheid moeten nemen en nieuwe


evenwichten zoeken

 Als wij niet meer bereid zijn om

radicaal te kiezen voor wat echt


waardevol is, wie dan wel?



Als wij niet meer vertrouwen in de

toekomst en in het onbekende, wie


dan wel?

  De katholieke identiteit van een

zorgorganisatie is niet iets dat je


bent, maar dat je gaandeweg

wordt, een toekomstdroom dat we


samen steeds meer tot

werkelijkheid willen maken.
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Kunstig Curando
Mijmermoment over de tweede wee

Als wij niet meer het kwetsbare

behoeden, wie dan wel?



Als wij elkaar niet meer bemoedigen op

de kruispunten van ons leven, wie dan


wel?



22 februari aswoensdag
Het is het begin van de vasten. Het is een

periode van even stilstaan bij zichzelf. Minder

eten, GSM tijd beperken,..... Ieder heeft vast

gewoontes die kunnen verbeteren. Het is

groeien in het besef dat we niet alles in handen

hebben, dat we het uit handen kunnen geven in

een gelovig perspectief.

7 april witte donderdag
Dit is het laatste avondmaal . Jezus neemt

afscheid van zijn leerlingen. Van oudsher wordt

dan het kruisbeeld met een wit kleed bedekt. In

het leven moeten we regelmatig defintief

afscheid nemen. Afscheid dat lastig is.

8 april 
Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus'

lijden en sterven.

10 april
Pasen is het feest ter herdenking van Christus'

Verrijzenis uit de dood. Het is geloven dat alles

zin heeft, tot het einde toe.
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De maanden, maart & april 
in het licht  
Info Christelijke feestdagen

wist je dat?
De krokus, een krachtig

levengevend symbool dat de

zusters Onze-Lieve-Vrouw

van 7 Weeën reeds lang

gebruiken, ook in hun logo. 

De krokus is een lentebode.

Zelfs na de koudste winter,

vindt hij weer de kracht om

moedig te groeien en te

bloeien. 

Daarom staat hij symbool

voor verrijzenis: het leven

haalt het, telkens weer.



1 maart: Complimenten dag 
Hartverwarmende complimenten om uit te delen of jezelf een hart onder de riem te

steken. Zie pg 43.

8 maart: Internationale vrouwendag
Wist je dat er van de 190 huidige bewoners in Herdershove, 138 vrouwen in huis zijn?

19 maart: Dag van de zorg 
Enkele personeelsleden van Herdershove werden bevraagd; "wat betekent warme

zorg voor jou?". Zie pg 16 & 17. 

20 maart: Start lente 
Maakt de lente ons effectief gelukkiger? Lees het artikel van onze psycholoog op

pagina 21. 

23-27 maart: Week van de Verpleegkundigen
Gedicht op pg 10. 

24-30 april: Week van de valpreventie 
Tips die je zelf kan toepassen op pg 18. Werken in de zorg, dat doe


je met gevoel. 



Doe jij ook dit werk? 
dan weet je wat ik bedoel. 



Je doet alles voor je mensen, 
je staat altijd voor ze klaar;



 Het geeft zoveel voldoening,


ook al is het soms best

zwaar.



Dag van de zorg

De maanden maart & april 
in het licht  
Thema dagen
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gedichtenhoek
Week van de verpleegkundigen

Handen die reiken, 
handen die zorgen, 
handen die zeggen: 

't zal beter gaan morgen.



Handen die duwen, 
handen die strelen, 
handen die voeden, 
die delen met velen.



Applaus voor die handen, 
je hoort hen nooit klagen, 
hoog tijd dat ze worden 

op handen gedragen.

10
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Hiep Hiep Hoera voor de jarigen
Bewoners Herdershove

Schalmei

Christiane Gardin op 1 maart

Jozef Claeys op 8 maart

Jacqueline Louwage op 15 maart

Urbain Lievens op 17 maart

Yvette Daeninck op 27 maart

Johan Waelkens op 2 april

Francine De Cuyper op 22 april

Demaecker Elza op 24 april

Lisette de Vlieghe op 27 april

Meidoorn

Kurt Hirsschböck op 20 april

Roland Martle op 24 april

Buccolica

Norbert Declerck op 4 maart

Hilde Jamees op 14 maart 

Myriam De Blaere op 20 maart

Guido Vancanneyt op 4 april

Cécile Vercauteren op 6 april

Gabriël Beirens op 21 april

Lavogne

Cecile Bervoet op 10 maart

Gerard Verhelst op 18 maart

Anna Lenaerts op 1 april

Christiane Vuylsteke 6 april

Daniel Geldhof op 11 april

Germaine Van Wynsberghe op 11 april

Rosa Desender op 20 april

Jean Marie Strubbe 23 april

Kerry Hill

Noëmie Deheegher op 3 maart 

Rosa De Prêtre op 4 maart 

Annie Van Beveren op 14 april

Leontine Goossens op 15 april

Angela Verlinde op 15 april 

Dirk Devos op 26 april

Marie Thérèse Druwel op 30 april 

Morgenster 

Rosa Roobroeck op 2 maart

Marie Jeanne Grillet op 2 maart

Arnold Obreno op 11 maart

Maria Deklerck op 25 maart

Johan Vanhove op 06 april

Marcel De Jonghe op 16 april

Magdalena Verbauwhede op 26 april



Schalmei

Lieve Slabbinck op 29 maart

Natalie Stevens op 5 maart

Meidoorn

Celine Andries op 2 maart

Klara Derpoorter op 9 april

Buccolica

Marthe Dheye op 26 maart

Kathleen Vandamme op 10 april

Wendy Vandecasteele op 21 april

Lavogne

Jolien Neutrens op 7 maart

Rana Cleenwerck op 17 maart

Amber Dewitte op 12 maart

Vicky Maeckelberghe op 19 maart

Nancy Ysenbrandt op 31 maart

Fabienne Bekaert op 11 april

Kerry Hill

Jonas Callens op 30 maart

Emanuela Keukeleire op 22 maart

Nathalie Maenhout op 19 maart

Daphne Chevalier op 10 april

Kathelijne Cornette op 30 april

Vanessa Garcia Holguin op 5 april
12

Diensthoofd
Veronique Verbeke  op 22 maart

ME
Sandy Walleyn op 14 april

Wendy vandierendonck op 30 maart

Cura
Nancy Vandenbruane op 22 maart

Emmely Lemaire op 5 april

Hiep Hiep Hoera voor de jarigen
Medewerkers



Bezoekers 

Alberic Dons op 10 maart

Arnold Obreno op 11 maart

Denise Van Belle op 18 maart

Jeanine Boussemaere op 19 maart

Maria Dobbelaere op 23 maart 

Maria Vandenberghe op 23 maart

Simonne Vanderhaeghen op 31 maart

Hilde Vanden Auweele op 1 april 

Omer Timmerman op 2 april

Jean-Pierre Lambrecht op 2 april 

Cecile  Andries op 29 april 
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Hiep Hiep Hoera voor de jarigen
Dagverzorgingscentrum (De Moerbei)

Medewerkers 

Stefan De Corte op 7 maart

Kayleigh Derycke op 19 maart

Yannai Jacobs op 18 maart

Lindsay vanspeybrouck op 20 maart

Jessica de Gruyter op 28 april

Sarah Dousselaere op 14 april

"Gelukkige verjaardag" 
Het klinkt al wat cliché 

maar als het kon 
dan bracht ik al het moois 

van heel de wereld 
voor je mee.
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Een nieuw hoofdstuk voor Herserhove
Opening nieuwbouw en verwelkoming Zusters
Opening nieuwbouw

Onze directeur zei het reeds in zijn
voorwoord. In Herdershove komen
binnenkort 12 zusters van de Sint-Kruise
stichting Maria Van Pittem wonen. Ze
zullen hun intrek nemen op de huidige
afdeling Morgenster.

Dit betekent heel wat verhuizingen. Een
aantal bewoners van onze huidige
afdeling Morgenster verhuizen naar een
kamer in de nieuwe vleugel van
afdeling Kerry Hill (1ste verdiep
nieuwbouw). Ook onze Broeders
verhuizen naar hun nieuwe kamers op
Morgenster (tweede verdieping
nieuwbouw). Wij hopen dat zij zich er
snel zullen thuis voelen! 

Op het gelijkvloers van de nieuwbouw
voorzien wij een nieuwe dienstverlening:
oriënterend centrum voor kortverblijf
(OCVK). Dit type dienstverlening richt
zich op ouderen met een zorgnood,
waarbij wij een traject aanbieden om
hun zorgnoden in kaart te brengen. Op
het einde van het traject kunnen we de
ouderen en hun familie/mantelzorger
een op maat en gepersonaliseerd
advies geven, zodat ze na het
oriënterend kortverblijf terug verder
kunnen.

Ons zorgteam bestaat uit een klinisch
psychologe, teamcoördinator van de
afdeling, kinesist, ergotherapeut en
sociale dienst.  

Welkom zusters van Maria van Pittem

De geschiedenis van de zusters van
Maria van Pittem voelt vertrouwd aan.
Het heeft veel raakpunten met de
zusters van OLV van Zeven Weeën. De
zusters die aan de oorsprong van
Curando liggen.  Lees maar hun 
 geschiedenis in een notendop. In een
volgend nummer hopen we wat meer
concrete getuigenissen van de zusters
zelf te brengen.

In 1840 was er een economische crisis in
West-Vlaanderen, en de pastoor van
Pittem vroeg aan enkele dames uit
Handzame om een armenschool op te
richten. In 1841 telde de school al 260
leerlingen.

In 1846 werd ook een spellewerkschool
(kantwerkschool) opgericht. Vanaf 1848
kwam er ook een weeshuis. Een
weefschool en een spinschool verrezen
ook, en betalende leerlingen zaten op
de Fransche school. In 1847 werd de
kloostergemeenschap als congregatie
erkend. Vanaf 1926 werden ook
missiezusters van deze congregatie
uitgezonden, en wel aanvankelijk naar
Kamina, om in het ziekenhuis aldaar te
werken. Ook later vestigden zich zusters
in diverse Congolese steden.

De zusters vestigden zich, naast Pittem,
ook in andere plaatsen, zoals in Egem,
Brugge Sint-Kruis, Gistel. De zusters die
binnenkort komen waren tot voor kort
allen woonachtig in Sint -Kruis Brugge.
Welkom zusters.
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Elza Demaecker op 16 januari
Roger Depoorter op 19 januari 

Schalmei

Nieuwe bewoners

Lodewijk Huys op 3 januari
Noëlla De Ruytter op 12 januari
Jeroom Deslyper op 6 februari
Eliane Florizoone op 8 februari

Meidoorn

Claudine Crampe op 2 februari 
Bucolica

Jan Melkenbeek op 30 januari
Marie-Thérèse Druwel op 24 januari

Kerry Hill

Welkom!

Rosa Desender op 14 februari 
Lavogne

15



Personeel aan het woord
Warme zorg is...

"zoeken naar kleine alledaagse

gebaren die bewoners hun ogen


keer op keer doen twinkelen."



Marthe - Ergotherapeut

"de bewoner centraal stellen, met

respect voor ieders unieke


levensweg." 



Wendy - Teamcoördinator Bucolica

"een glimlach, een praatje maken,
een thuis bieden waar we bijdragen

tot het geluk van onze bewoners."



Angelique - Diensthoofd Woonzorg
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Warme zorg is...

"huiselijkheid en nabijheid, 
dat onze bewoners zichzelf kunnen

zijn, veiligheid en nabijheid mogen


voelen van de mensen die hen

omringen."



Vicky - Sociale dienst

"stilstaan bij het verdriet en het

verlies van de bewoner. Hun even

een luisterend oor bieden en een


knuffel geven als ze die nodig

hebben." 



Mieke - Zorgkundige

"elke dag opnieuw de bezoekers
proberen het gevoel te geven 

dat ze thuiskomen."



Rudy - Medewerker De Moerbei
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Week van de valpreventie

12

De Week van de Valpreventie is een
jaarlijks terugkerende campagne die
plaatsvindt tijdens de laatste week van de
maand april (24 - 30 april 2023). Hier willen
we graag op inzetten. 

Valangst verhoogt het risico op vallen

Wist je dat meer dan de helft van de
ouderen angst heeft om te vallen? 

Door angst om te vallen, gaat men minder
durven bewegen. Hierdoor neemt de
spierkracht en evenwicht af en vergroot
net de kans op een val. Om uit deze
negatieve spiraal te geraken, is het
aangeraden om over die angst of
bezorgdheid te praten met iemand die je
vertrouwt. We weten allemaal dat praten
over angsten niet altijd evident is, maar
toch de moeite waard is.

Voorkomen van valincidenten is mogelijk

Vaak zijn ouderen zich nog te weinig
bewust dat het voorkomen van
valincidenten wél mogelijk is. Gedachten
zoals “ik ben te oud geworden”, “er is niets
meer aan te doen” of “vallen zal mij wel
niet overkomen” belemmeren dikwijls dat
ze iets aan hun valrisico (laten) doen.

Veel leuker dan vallen

en opstaan, is staan


en opvallen.
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Probeer zoveel mogelijk te
bewegen, alle kleine beetjes
helpen en zijn beter dan stilzitten. 
Ben je duizelig bij het rechtstaan?
Ga dan eerst op de rand van jouw
bed of stoel gaan zitten en laat
jouw benen bengelen tot het
gevoel van duizeligheid overgaat.
Sta nadien rustig op.
Durf hulp te vragen als iets een te
groot risico lijkt. Ligt dat boek
eigenlijk buiten je bereik? Wil je
naar het toilet maar voel je je een
beetje draaierig? Vraag dan aan
iemand om je te helpen. 
Lopen op blote voeten/kousen en
dragen van open/losse pantoffels
verhoogt de kans op uitglijden.
Draag dichte en stevige schoenen.
Draag een bril als het nodig is, 
 hou deze bril proper en steeds
binnen handbereik.
Laat trots je niet tegenhouden als
jouw lichaam vraagt om een
hulpmiddel, zoals een wandelstok
of rollator. 

Tips die je zelf kan toepassen
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Monique Crappe
+ 17/01/2023

Kerry Hill

We nemen afscheid van...
Voor altijd in ons hart

Roland T'Jonck 
† 06/02/2023

Morgenster

19

Morgen betekent
even ver weg
als vandaag



maar ook even

dichtbij
want zie je



jij zit in mijn hart

en dat
zit in mij.

Vanbellinghen Marie
†07/02/2023

Morgenster

Monique Devos
† 22/01/2023

Kerry hill
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Voor altijd in ons hart
We nemen afscheid van...

Laurentia

Vanderhaeghen
† 08/01/2023

Kerry hill

Marie Louisa

Overmeire
† 10/02/2023

Kerry Hill
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Ver boven de wolken
heel dicht bij de maan 



zie ik jou 

als mooiste ster



tussen duizend 
lichtjes staan.

Willy Vermeersch
† 04/02/2023

Lavogne

Alicia De Moor
† 16/02/2023

Kerry hill
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Maakt de lente ons echt gelukkiger? 
Welzijn en gezondheid

Het begin van de lente gaat

vaak hand in hand met een


motiverend gevoel

Daarnaast kan 30 min. buiten zijn al
een positieve invloed hebben op ons
humeur. Het gaat niet zozeer over de
temperatuur, maar puur over het
"buiten zijn". Letterlijk een frisse neus
halen geeft de mogelijkheid om het
hoofd leeg te maken. Ga een stukje
wandelen rond Herdershove, met een
beetje geluk hoef je zelfs geen dikke
jas meer aan te trekken. 

Daglicht maakt ons energieker

Mensen zijn voorgeprogrammeerd
om te rusten als het donker is en om
actiever te zijn als het licht is. Hier is
ons slaaphormoon (melatonine)
verantwoordelijk voor. Als het donker
is maakt ons lichaam dit hormoon
aan, wat zorgt voor een slaperig
gevoel. Wanneer het in de lente 
‘s ochtends eerder licht is, gaat het
slaaphormoon in je lichaam omlaag
en voelen we ons meer energiek.

Kortom, meer zonlicht en buitenlucht
hebben een effect op de hormonen,
hormonen op het humeur en humeur
op onze productiviteit en energie. Een
sneeuwbaleffect in de lente! 

We verwelkomen groene knoppen aan de
bomen, fleurige bloemen, hommels en hier en
daar een vlinder. De klokken worden bijgedraaid
en het is langer licht, maar maakt de lente ons
ook effectief gelukkiger?

Nieuw leven 
Overal om ons heen ontstaat nieuw leven. Tulpen,
krokussen, vogelnestjes in de boom,... De lente
brengt ons nieuwe dingen en van nieuwe dingen
worden we blij. 

Zon de grootste bron van Vitamine D

Aan het einde van de wintermaanden hebben we
allen behoefte aan een flinke portie daglicht. Het
liefst een paar zonnestralen, want deze bezorgen
ons een natuurlijke dosis aan vitamine D. Uit
onderzoek blijkt er een verband te zijn tussen
vitamine D en ons humeur. Hoe meer vitamine D
we binnenkrijgen, hoe meer gelukhormonen
(serotonine) onze hersenen zullen aanmaken. 
 

Stephanie - Psycholoog
21

https://www.hetkanwel.nl/2019/02/14/invloed-van-licht-op-je-lichaam/


Ik ben Emmy Simaey. Nadat ik
afstudeerde ben ik meteen begonnen bij
wzc Sint-Anna in Eernegem als
ergotherapeute. Daarna werd ik er
coördinator woon-en leef en was ik
verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Nu
werk ik bijna 2 jaar voor Curando Noord
als coördinator vrijwilligers, ben ik het
aanspreekpunt voor alles wat Welbi      
 betreft en help ik graag mee aan
verschillende projecten. 

Personeel van de maand
Emmy

Zo probeer ik dus nieuwe vrijwilligers bij
ons te rekruteren, zoek ik naar een match
tussen wat ze graag doen en waar ze voor
ons een hulp kunnen zijn en probeer ik
bestaande vrijwilligers een luisterend oor
te bieden en ze wat te “soigneren”, want
vrijwilligers zijn een zeer grote
meerwaarde voor ons. 

Over de zone heen kunnen we momenteel
spreken over een 165-tal vrijwilligers. Een
hele leuke, gemotiveerde bende die allerlei
uiteenlopende taken bij ons verrichten. Dit
gaat van het openhouden van de
cafetaria, hulp op de afdelingen en
activiteiten, hulp bij de kapper, dieren en
administratie tot vervoer maaltijden aan
huis.

Ken je iemand die graag vrijwilligerswerk
zou doen bij ons, of heb je vragen rond
Welbi (online platform waarbij vrager en
aanbieder elkaar gemakkelijk kunnen
vinden), steeds welkom in mijn bureau in
de “oudbouw” tegenover de toiletten. 22

"Ik probeer vrijwilligers een

luisterend oor te bieden en ze

wat te soigneren."

Met mijn gezin woon ik in Loppem. Ik heb 2
kinderen: een zoon van 9, Xenne en een
dochter van 6, Yinte. Yinte zit in het eerste
leerjaar wat toch een leuke mijlpaal is en
doet dit jaar haar eerste communie.
Stilaan begin ik met de voorbereidingen
hiervan. Organiseren van feestjes doe ik
wel graag.

Beide kinderen voetballen ook, waardoor
mijn vrije tijd vooral gaat naar heen en
weer rijden voor de trainingen en
supporteren tijdens de voetbalmatchen.
Daarnaast hou ik ervan om te gaan eten
en te reizen.



Tot in de jaren ‘50-‘60 was de grote
schoonmaak een vaste waarde in de
huishoudagenda. 

Tot dan was het de gewoonte om niet één
maar twee maal per jaar een grote
schoonmaak te organiseren: een keer net
voor de winter en nog eens net na de
winter. De grote schoonmaak was vroeger
zeer nuttig. Tijdens de winter werd het huis
verwarmd met steenkool. Hierdoor lag er
een dikke stoflaag en roet in huis. Naast de
wekelijkse poetsbeurt was het een traditie
om voor en na het aansteken van de
kachel een extra grote schoonmaak te
organiseren. Alle roet en stof, ook op de
meest onmogelijke plaatsen, werd zo
verwijderd.

"Tijdens de winter werd

het huis verwarmd met

steenkool"

De grote lenteschoonmaak

Het is bijna lente. Traditioneel betekent dit
dus ook grote schoonmaak!

De reclamefolders in de bus herinneren ons
er maar al te goed aan;
schoonmaakproducten worden gepromoot,
nieuwe geuren van reinigingsproducten
worden gelanceerd,... Voor sommigen is de
grote lenteschoonmaak een jaarlijks ritueel
dat in ere wordt gehouden, voor anderen is
het een herinnering aan de kindertijd. De
geschiedenis van de grote schoonmaak
illustreert de evolutie van
huishoudtoestellen. En meteen ook de
geschiedenis van feminisme en de
veranderende visie op het gezin en wonen.
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De evolutie van de huishoudtoestellen

De welbefaamde 
mattenklopper



De najaar schoonmaak of
herfstschoonmaak moest al snel aan
belang inboeten

De lenteschoonmaak is tot vandaag een
bekend begrip. Het is de gelegenheid om
naast het wekelijkse poetsen ook de
kleinste hoekjes eens aan te pakken. Het
hele huis wordt onder handen genomen.
Ramen en deuren worden gepoetst en
opengezet om het huis te verluchten. De
wasdraad hangt vol met gordijnen.
Tapijten worden gereinigd en kasten
worden netjes opgeruimd. Er wordt
geschuurd en geboend. Het is ook het
moment om het zilver te poetsen, koper te
blinken en de matras om te keren.

Bij de grote schoonmaak waren tot ver in
de twintigste eeuw een schuurborstel,
mattenklopper en dweil de bekendste
wapens. Het systeem om stof weg te
zuigen bestond al in 1901, maar was toen
nog een logge machine en machines
moesten door een man worden bediend,
zo klonk het devies toen. In de jaren 1920
verschenen de eerste stofzuigers in huis bij
de rijke burgerij. Pas vanaf de jaren 1950
werd de stofzuiger een vaste waarde in
huis, wanneer ook de toegang tot
elektriciteit mogelijk werd.

"In de jaren 1920

verschenen de eerste

stofzuigers in huis bij

de rijke burgerij"

En ondertussen is het huishouden

niet alleen een vrouwenzaak, ook de

man in huis wordt geacht een deel

van deze taak te kunnen uitvoeren. 

Hij neemt ook zijn

verantwoordelijkheid meer op om

voor de kinderen te zorgen

bijvoorbeeld.

De nieuwe man
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Naast de stofzuiger was de wasmachine
ook een belangrijk toestel die de werkuren
in het huishouden verminderde. Uit
onderzoek blijkt dat tot de jaren 1950-60
een huisvrouw met vier kinderen
gemiddeld 60 tot 70 uur met het
huishouden bezig was. Dankzij deze
huishoudtoestellen daalde dit. 

Gezelschap doet de was, ca. 1931



Los jij de puzzel op? Deponeer de oplossing voor

17/04/2023 in de doos aan het onthaal of geef het af

aan een medewerker. Wie weet ga jij aan de haal met


een gratis pannenkoek en koffie in de cafetaria. 
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Prijsvraag

Lentepuzzel
Herken jij alle bloemen? 
1 2 3 4

5 6 7
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Als het kriebelt moet je kleuren
Paasmandala



Sfeerbeelden januari & februari
Drie koningen 
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Vogeltraktatie in de maak 



Vogeltraktatie ophangen tijdens een wandeling
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Ontbijt buffet in Bucolica 



Verjaardagsfeest voor de jarigen in

december en januari
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Maria Lichtmis - Pannenkoeken
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Valentijnsetentje voor de bewoners én hun partner
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Roeland zorgde voor een privé concert aan elke tafel
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Ook in het aanwerven van personeel proberen wij de

bewoners te betrekken. 



Nieuws uit De Moerbei
De start van een nieuw hoofdstuk
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Centrum voor dagopvang De Moerbei

Het begin van het nieuwe jaar was
meteen ook de geboorte van ons nieuw
initiatief. Jullie zullen de voorbije
maanden waarschijnlijk  al gemerkt
hebben dat er werkzaamheden in het
dagverzorgingscentrum werden
uitgevoerd. Vanaf januari zijn we
namelijk gestart met een centrum voor
dagopvang (CDO) dat onder
gezinszorg valt. Deze dagopvang loopt
gelijk met het centrum voor
dagverzorging (CDV) en noemt ook
“De Moerbei”. Binnenkort zijn de werken
volledig afgerond en kunnen we
starten met de details van de inrichting. 

Het CDO De Moerbei biedt
thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar
met een lichte tot matige zorgbehoefte
ondersteuning en verzorging aan. Het
centrum voor dagopvang maakt deel
uit van onze dienst Cura gezinszorg.

Hoe ziet een dag er uit?

In gezelschap van leeftijdsgenoten
brengen we onze bezoekers in een
huiselijke omgeving de dag door. Met
activatie- en ontspanningsactiviteiten
zoals koken, lezen, handwerken,
kaarten, uitstapjes... bezorgen wij hen
een zinvolle dag. 's Middags kunnen ze
net als in het CDV genieten van een
dagverse en voedzame maaltijd. Ook
voor verzorging en vervoer kunnen
onze bezoekers rekenen op onze
zorgverleners en chauffeurs.
Voor meer info kan je terecht bij
Frederik Grymonpré, Coördinator
CDO/CDV of onze sociale dienst.
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Een valentijnsbuffet voor alle bezoekers en hun

geliefden... een schot in de roos  
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Het hele team van De Moerbei 
staken de handen uit de mouwen om

dit fantastisch buffet te toveren. 



ONZE ZORG

ONDER DE LOEP 

Resultaten tevredenheidsmeting 2022
WZC Herdershove (bewoners/familie) 

Wat doen we goed? Waar kunnen we in groeien? 

Bedankt iedereen! 
70% van de bewoners vulde onze enquête in 

Punt 1: respect voor de privacy 

Punt 2: respect tijdens de zorg 

Punt 3: wonen en leven in het WZC


Punt 4: aantrekkelijke omgeving


Punt 5: vriendelijkheid van het team 

 Herorganisatie logistieke aansturing. 
 In februari wordt er samen gezeten met een aantal bewoners om samen te kijken hoe

we de betrokkenheid bij de zorg en het dag verloop kunnen verhogen. Op welke manier

we best informatie geven, welke info men wenst en hoe we die info op een duidelijke

manier kunnen brengen. 
 Optimalisatie van de kruiden bij de maaltijden. 
 Het beloproepsysteem wordt in kaart gebracht en vandaaruit worden acties opgezet. 

1.
2.

3.
4.

Punt 1: schoonmaak van de kamer 

Punt 2: smaak van de maaltijden 

Punt 3: reactiesnelheid op beloproep 

Punt 4: betrokkenheid bij zorg/dagverloop


Punt 5: hoeveelheid en duidelijkheid van info 

Hoe gaan we hiermee aan de slag? 
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Paaseitjesraap
5  A P R I L  O M  1 4 U 3 0

Kom jij naar ons paasfeest?

Z O E K T O C H T

B E Z O E K 

P A A S H A A S

S P E L L E T J E S

H A P J E  &
D R A N K J E

B I J  S L E C H T  W E E R  K A N  J E  E E N  T E K E N I N G 

B I J  D E  P A A S H A A S  I N W I S S E L E N  

V O O R  I E T S  L E K K E R S

W Z C  H E R D E R S H O V E
O U D E  O O S T E N D S E  S T E E N W E G  9 5 ,  8 0 0 0  B R U G G E 41



We steunen het goede doel door 
samen 24u in beweging te blijven!

Schrijf je in via de site www.levensloop.be/brugge 
en vervoeg ons team CURANDO

Wil je graag meehelpen in ons team: geld inzamelen,

stand bemannen, met bewoners meewandelen,... 
Mail: sociale-dienst.noord@curando.be

Jong en oud tegen kanker
24u Levensloop-evenement

22&23 april 2023
van zaterdag 15u tot zondag 15u

Brugge 2023
Sport Vlaanderen

WZC Herdershove • CVK Herdershove • Herstelverblijf Herdershove • CDV De Moerbei • 
WZC Sint-Anna • CVK Sint-Anna • GAW Sint-Anna • Cura thuisverpleging en gezinszorg 

• Warme maaltijden aan huis • Welbi
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Hartverwarmende complimenten 
om uit te delen of 

jezelf een hart onder de riem te steken 

Deze pagina is voorzien om in te knippen 

Ik ben zo 
blij dat 

je er bent. 

Besef 
je wel hoe

bijzonder 

je bent

Jij hebt een

speciaal plekje
in mijn hart 

Je doet het 
fantastisch 

en ik ben super

trots op jou 

De zorg is blij

met een kanjer


zoals jij 

Jouw

enthousiasme 
is aanstekelijk

De wereld 
is mooier 
met jou

Jouw lach

kleurt 

mijn dag 

Je mag 
trots zijn op


jezelf 
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O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede



Pensionstraat 8A, 
8755 Ruiselede


