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Dag goede vrienden van Curando West
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We bevinden ons momenteel in de donkere dagen van het jaar. Het is echter ook de
periode van ‘wintergloed’, ‘de warmste week’, de Kerstconcerten en het elkaar
ontmoeten in de intieme familiale sfeer rond Kerstmis en Nieuwjaar. 

Zo is het ook op alle ‘plekken’ van Curando West; Wzc Westervier, Centrum voor
Dagverzorging Sparke Viers, Assistentiewoningen Hof Bladelin, Zilvertorens Sijsele en
Westkapelle, Altegaar, Wzc De Stek, lokaal dienstencentrum De Brouwerij en Den Hoek
en ons ontmoetingscentrum De Torre. Er waren onze Kerstmarkten, onze warmste quiz
en al ons samen zijn tijdens de vele Kerstmomenten op locatie. Vergeten wij hier ook
niet al onze dienstverleningen aan huis; thuisverpleging en gezinszorg Cura, onze
nachtzorg Cape en onze warme maaltijden aan huis. Ook zij zorgen op de één of
andere manier voor de warme zorg en de nabijheid in deze dagen. En dit zeker niet
alleen in ‘de warmste week’. Binnen onze dienstverleningen is het elke dag, ‘de warmste
week.’ Denk hier ook maar aan onze keukenteams die op 5 locaties voor een dagverse
maaltijd zorgen. Met in deze dagen uiteraard een extra feestelijke culinaire noot! 
We naderen ook het einde van het jaar en kijken uit naar het nieuwe jaar. De periode
om traditiegetrouw terug te blikken en elkaar hoopvolle wensen te brengen voor het
nieuwe jaar.

Hierbij wil ik alle collega’s, vrijwilligers, studenten, vakantiejobs en flexijobs van Curando
West en De Stek en De Brouwerij bedanken voor hun inzet tijdens het voorbije jaar.
Jullie hebben enorm veel mogelijk gemaakt. ‘Denken in mogelijkheden’ in deze tijden
waar alles anders wordt is en blijft één van onze ambities. Denk hier ook maar ook aan
de opstart van ons ontmoetingscentrum De Torre te Sint-Kruis. Samen verder werk
maken van ontmoeting en zorgzame buurten en een zorgzaam Sint-Kruis blijft een
belangrijke ambitie voor de volgende jaren. 

We mochten samen met onze bewoners, families en mantelzorgers vele mooie
momenten en verbindende initiatieven ervaren. Naast het samen zorgen zetten wij
verder in op het samen wonen, samen leven en niet onbelangrijk ook het samen-
werken ! Dit ook graag met onze families en mantelzorgers. En dit niet alleen in het
woonzorgcentrum maar ook thuis. Initiatieven zoals ons ontmoetingscentrum en onze
lokale dienstencentrum, onze Cura en Cape thuiszorgdiensten en onze warme
maaltijden aan huis zijn hierin van groot belang. 

Hierbij hoop ik ook dat het bij jullie en jullie gezinnen en naasten ‘vanbinnen’ goed mag
gaan.

Een Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar ! 
 
Een hartelijke en warme verbonden groet voor jullie allen,
 
Dirk Snauwaert



Nieuws uit Curando West
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Heb je het mooie kunstwerk al ontdekt in
cafetaria Altegaar in Westervier? 
Dit kunstwerk kwam tot stand door kunstenaar
Raven Lamoot. Raven is gepassioneerd door
schilderen en tekenen, en hij vindt het
bijzonder belangrijk om deze kunstvorm te
verbinden met de samenleving. In september
organiseerde hij in dat verband een sociaal
artistiek project waarin hij verschillende
mensen uit de Brugse gemeenschap wilde
betrekken. Zo is hij in contact gekomen met
dertig deelnemers om samen een groot
schilderij te creëren, in voortdurende
samenwerking met hemzelf. Het doel was om
een gezamenlijke droom of herinnering vast te
leggen op het doek, met een specifieke focus
op Brugge. Het resultaat is een prachtig Brugs
schilderij, dat een gemeenschap en haar
verhalen weerspiegelt. Nu het schilderij
voltooid is, wil Raven het graag laten
rondreizen door openbare ruimtes, zoals
bibliotheken, scholen, woonzorgcentra,
enzovoort, in en rondom Brugge, zodat het
werk verder kan leven. We zijn dan ook
vereerd om als eerste dit ‘verbindende’
kunstwerk te kunnen voorstellen aan het
publiek. 

Ben je op zoek naar een boeiende stage of
een betekenisvolle job? Wij bieden stages
aan en zijn op zoek naar gemotiveerde
mensen die met hart en ziel willen bijdragen
aan de zorg voor ouderen.
Werk in een warme omgeving waar je echt het
verschil kunt maken. Samen bouwen we aan een
plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en
ondersteunen. Breng je ons een bezoekje net als
deze eerstejaarsstudenten verpleegkunde van
VIVES? Of neem gerust contact op met
anneleen.deforche@curando.be.
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De kerstmarkt kon ook niet ontbreken. Zowel in
De Stek als Westervier kon je terecht voor
originele geschenken aan de mooiste
kraampjes.

We vlamden ook mee voor de Warmste
Week! Er werden tal van acties opgestart op
de verschillende plekken. 
Je kon deelnemen aan de Warmste quiz in
Westervier, de Stek en Den Hoek.
 

Je kon heerlijke soep kopen...vol smaak, met
liefde gemaakt!

De totale opbrengst van onze acties: 3.460
euro! gingen we zelf overhandigen. Bedankt
aan iedereen die op de één of andere manier
onze actie steunde
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Wijziging van de wet op het rookverbod op publieke plaatsen 
 
Vanaf 1 januari wordt het wettelijk rookverbod uitgebreid. Op vandaag mag er niet gerookt worden  in
gesloten ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. Vanaf januari geldt er ook op bepaalde  plaatsen in
openlucht een rookverbod.
  
Wat verandert er vanaf 1 januari 2025?
De nieuwe wetgeving bepaalt dat rondom elk woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf een rookvrije  
zone van 10 meter geldt bij alle in- en uitgangen, inclusief nooduitgangen en de terrassen van de cafetaria’s  
binnen deze straal. Binnen deze zone is roken verboden voor iedereen: bewoners, bezoekers, vrijwilligers,  
medewerkers en leveranciers. 
 
Het rookverbod is niet geldig voor volgende dienstverleningen, tenzij de in- en uitgang gedeeld wordt met een
woonzorgcentrum: 
Assistentiewoningen;
Centra voor dagverzorging;
Centra voor dagopvang;
Lokaal dienstencentrum.
 
Waarom deze nieuwe wetgeving?
De overheid voert deze wijziging door, om de gezondheid van alle burgers en in het bijzonder die van jongeren 
en kinderen, beter te beschermen. De wetswijziging moet het roken en vapen minder zichtbaar maken,  want
‘zien roken, doet roken’. 
 
Wat moet Curando doen?
Aan elke in- en uitgang van al onze woonzorgcentra, inclusief de nooduitgangen, wordt een perimeter van  10
meter ingesteld waarbinnen niet gerookt / gevapet mag worden. We duiden deze rookvrije zone aan via  
signalisatiemateriaal. Het rookverbod is ook geldig op de terrassen van onze cafetaria’s die zich binnen  een
straal van 10 meter rond een in- en uitgang bevinden.
 
Ik rook, wat nu?
Er geldt een algemeen rookverbod in de woonzorgcentra. Er kan enkel gerookt worden tijdens de voorziene
pauzes en in de aangeduide rookzones die de voorziene perimeter van 10 meter respecteren (AR art. 37). De
enige ruimte  waar gerookt mag worden in WZC Westervier is de rookruimte aan de cafetaria.
 
De controle op het naleven van deze wetgeving gebeurt door medewerkers van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid. Een overtreding kan leiden tot een boete, zowel voor de roker als voor de organisatie.
Spreek daarom altijd mensen aan die roken op plekken waar dit niet is toegestaan!
 
 Bij wie kan ik met vragen terecht?
Wij begrijpen dat deze veranderingen mogelijk enige aanpassing vragen, maar we hopen op jouw begrip en 
 medewerking. Samen zorgen we voor een gezonde en aangename leef- en werkomgeving voor iedereen.
 
Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
teamcoach van de afdeling. 
 
Meer informatie over het rookverbod op publieke plaatsen vind je op: 
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/wet-en-beleid/wat-zegt-de-wet-over-roken/rookverbod-op-
publieke-plaatsen-een-antwoord-op-je-vragen 
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Zin in januari
Kersttijd
Naar kersttijd werd feestelijk uitgekeken in vele
van onze huizen. Overal klonken kerstliederen
en bracht de kerststal mensen samen om het
verhaal van de geboorte van Jezus te beleven.

In Sparke Viers genoten bezoekers, vrijwilligers
van een warme kerstsfeer een weekje voor het
effectieve kerstfeest. We staken de drie
adventskaarsen aan en vierden in een kring
met een gevoel van verbondenheid. 

In Den Hoek vormden de zelfgemaakte
kerststal en het kindje Jezus in de kribbe (er in
gelegd door onze eigen Maria en Jozef van De
Zilvertorens Sijsele) een prachtig middelpunt
waar velen even stil stonden bij het
kerstverhaal. Vrijwilliger Geert liet ons genieten
van vele kerstmelodieën op zijn gitaar.

Ook in Westervier en Hof Bladelin stonden
samenzijn en vreugde centraal. De feestelijke
vieringen werden omlijst door muziek. In
Westervier genoten we de tweede week van de
advent met een ‘rorate-viering’ door het
Gregoriaans koor Scola Felicius Cantando. Op
kerstavond vierden we samen met de
bezoekers van Sparke Viers van het Sint-
Donaaskoor. Met meer dan 80 in kapel
Hemelbake bleek dat er altijd wel plaats is in de
stal tijdens kerstdagen. 

Met deze vieringen werd de boodschap van
kerst op een bijzondere manier gedeeld, maar
het feest is nog niet voorbij! We kijken al uit
naar het bezoek van de drie koningen in
Westervier en Sparke Viers op het feest van de
Openbaring van de Heer op maandag 6 januari,
een moment dat de kersttijd in onze huizen een
mooie afsluiting geeft. Dan genieten we op vele
plekken van Driekoningentaart mét boon en
kroon.



Het thema van Poëzieweek 2025 is ‘lijfelijkheid’ en heeft als motto deze woorden uit de
bundel ‘Kameleon’ van Charlotte Van den Broeck: “in dit plooibare huis dat huid heet.” 
Lijfelijkheid in poëzie roept een wereld van zintuiglijke ervaringen op, waar woorden de
tastbare werkelijkheid vormgeven. In de woorden van dichters vinden we een rijke verkenning
van het lichaam in al zijn vormen en facetten.

Lijfelijkheid gaat ook over je thuis voelen in je lichaam (of niet), over de zoektocht naar
identiteit, en de fluïditeit van onze fysieke en innerlijke wereld. Dichters verkennen de
kwetsbaarheid en kracht van ons lichaam en de schoonheid van verandering.
Het lijf is niet alleen een fysiek omhulsel, maar ook een bron van wijsheid en ervaring.
Spreekwoorden over het lichaam herbergen oude inzichten zoals ‘het hart op de tong
hebben’ of ‘het ligt zwaar op de maag’. Laat je inspireren, raak bewogen, en ontdek de kracht
van lijfelijkheid in de poëzie.

Poëzieweek: thema ‘lijfelijkheid’ - 30/1 tot 5/2
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Lichtmis
Op zondag 2 februari mogen we met het pasgeboren kindje Jezus meegroeien. Want net
zoals in vele andere culturen hebben licht en duisternis ook erg veel betekenis in het
christendom. Zo namen we de datum van feest van het opkomende licht bij de Romeinen
en Germanen overgenomen en er een Christusfeest van gemaakt. Daarom is de datum van
de geboorte van Jezus, Kerstmis, geplaatst op 25 december, enkele dagen na de
donkerste dag 21 december: Jezus is het nieuw opkomend licht. Maar wat is Lichtmis dan?

Lichtmis vieren we op 2 februari, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Het feest verwijst
naar een joods gebruik; jongens worden 40 dagen na geboorte aan God toegewezen in de
tempel. Maria en Jezus ontmoeten Simeon in de tempel, die de belofte ontving de Messias
te zien. Nu nog worden ouders met dopelingen uitgenodigd in de kerk. Het feest bestaat
sinds 494 en werd ingesteld door paus Gelasius. De traditie van de kaarsenwijding begon in
de 10e of 11e eeuw, wat de naam Lichtmis verklaart.
Traditioneel worden er pannenkoeken gebakken,
mogelijks een gebruik op plattelandsfeesten. De vorm
en kleur van pannenkoeken symboliseren zon
en licht; pannenkoeken eten zou zorgen voor een
voorspoedig jaar. 

Bezoek van 3 tot 7 februari kapel Hemelbake in
Westervier. Je kunt er de cantate "Ich habe genug"

van Bach horen, geïnspireerd door het 'Feest van de
Opdracht van de Heer' en verteld vanuit het

perspectief van Simeon, die Jezus in de tempel ziet.



(Eucharistie)vieringen en bezinningsmomenten
eucharistievieringen in kapel Hemelbake, Westervier

vrijdag 10/1 om 15.15 u.
vrijdag 24/1 om 15.15 u.

vieringen in de kapel van Hof Bladelin
zondag 5/1 om 9.30 u.
zondag 12/1 om 9.30 u.
zondag 19/1 om 9.30 u.
zondag 26/1 om 9.30 u.

eucharistievieringen op tv
zo 5/1 om 10 u. op VRT 1, uit Grimbergen
zo 12/1 om 10 u. op NPO 2,

            uit Roelofarendsveen (NL)
zo 19/1 om 10 u. op VRT1, uit Lanaken
zo 26/1 om 10 u. op NPO 2, uit Grave (NL)
zo 2/2 om 10 u. op VRT 1, uit Kessel-Lo
De deur van de kapellen staan

steeds open voor wie stilte, rust,
gebed of schoonheid zoekt.

Vader in de hemel,
Gij hebt ons het geloof geschonken

in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder,
en door de Heilige Geest

hebt Gij de vlam van liefd
 in ons hart ontstoken.

Wek in ons de zalige hoop
op de komst van uw Rijk.

Maak ons door uw genade tot zaaiers
die onvermoeibaar

het zaad van het Evangelie uitstrooien.
Laat door dit zaad

de mensheid en de hele schepping opbloeien
in de vaste verwachting

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar de machten van het kwaad zijn overwonnen

en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart.

Moge de genade van het Jubeljaar
in ons, Pelgrims van Hoop,

het verlangen sterken naar de hemelse gaven 
en aan heel de wereld de vreugde

en de vrede schenken van onze Verlosser.
Aan U, God, die voor altijd gezegend zijt,

zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Jubeljaar 2025
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Samen vieren



Als we ons dan toch moeten kleden,
tegen kou bijvoorbeeld, of in naam van iets,
in resten van dit of van dat verleden,
verhalen en geheugensteuntjes die niets

vertellen dan dat we er al waren
in de tijd die bestond voor dit heden —
als wij onszelf allen in het nu kunnen bewaren
door onszelf voortdurend uit te vinden in het nu
dan liefst eenvoudig, aan de hand van kleding.
Je zit aan tafel. Opeens zie je hoe iemand
ijs overstak, hoe hem de kou beving

of een andere einde en je zegt: kijk,
hier heb je zijn schoenen, leren mantel, wanten.
‘Waar is de tijd? Hier is de tijd.’

Archeologie
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Esther Jansma



Mevr. Edith Vanrafelghem
16 juli 1939—21 december 2024

Binnen Curando West namen we afscheid van ...
In memoriam

12

Dhr. Leo Watteeuw
13 april 1936 - 17 november 2024

Mevr. Monique Keukeleire
16 september 1931 - 1 december 2024

Mevr. Simonne Meulebroeck
9 juni 1930 - 3 december 2024

Mevr. Lucie Michels 
28 november 1956 - 11 december 2024

vrijwilliger wzc Westervier

Dhr. Christophore Thienpont
5 juni 1941 —21 december 2024

Mevr. Mathilde Van Cutsem
1 juli 1926 — 21 december 2024

Mevr. Monique Decroos
1951 - 23 december 2024

Dhr. Marcel Vannevel
16 november 1928 - 24 december 2024
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Nieuws uit Hof Bladelin

De Sint en de “Jingle Bell Troubadours” op bezoek
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Het kind dat wij waren
"Wij leven 't heerlijkst in ons verst verleden:
de rand van het domein van ons geheugen,
de leugen van de kindertijd, de leugen 
van wat wij zouden doen en nimmer deden.

Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden,
van moeders nachtzoen
en parfums in vleugen,
zuiverste bron van weemoed en verheugen
verwondering en teerste vriendelijkheden.

Het is het liefst portret aan onze wanden,
dit kind in diepe schoot of wijde handen,
met reeds die donkre blik van vreemd
wantrouwen.
't Eenzame kleine kind, zelf lang verdwenen
dat wij zo fel en reedsloos soms bewenen
tussen de dode heren en mevrouwen".

E. du Perron

De Sint en zijn pieten kwamen op woensdag 4 december naar Hof Bladelin met zoete
mariasnoepjes, nicnacjes met en zonder suikertoefje en pepernoten. Leon kwam al snel
met heel wat liedjes om luidkeels mee te zingen en we genoten ook van een feestelijke
menu. Voor iedere resident had de Sint een boodschap mee. Verder trakteerde hij voor
zijn verjaardag we op 6 december met een concert van de “Jingle Bell Troubadours”, die
winterse liedjes brachten in een jazz-jasje. De maand december was er één vol warmte.



“Kerstrozen”
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Op woensdag 15 januari 2025 om 14.45 uur
geeft medebewoner Dries Simoens een
lezing over het "eigenzinnig" kerstverhaal
"De drie koningen aan de kust",
geschreven door Stijn Streuvels.
Voor meer inlichtingen: contacteer de
initiatiefnemers Jacques Wouters of Dries
Simoens (0476 / 76 42 48).

Op wandel anno 2025
Onder een onbewogen hemel
zwaaien drie wilgen
traag hun takken
naar een wandelaar op pad
langs verlaten wegen.

Zomer wordt moeiteloos herfst
als de zon naar een baan
dicht bij de aarde zakt
en ons begroet met een late knipoog
voor het weer bar winter wordt.

De wandelaar peilt vredig
in een tijd van oorlog en geweld
naar de kern van het eigen wezen
op weg naar innerlijke harmonie
luisterend naar het lied van moeder aarde.

Maurits De Coene



In de rubriek "uut de gazette" schreef Denis Vermeire in de editie van december
(onder de titel "Toerisme in Brugge door de jaren heen") interessante beschouwingen
over (onder meer) de Heilig Bloedprocessie en het Heilig Bloedspel. Enkele
"wetenswaardigheden" als toevoeging

DE ZEER BIJZONDERE HEILIG BLOEDPROCESSIE VAN 1944
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de schrijn van het Heilig Bloed als
voorzorgsmaatregel weggestopt in het bisschoppelijk paleis. Toen Brugge op 12 september
1944 door de Canadezen werd bevrijd, werd op de eerstvolgende zondag - 17 september -
de schrijn teruggebracht naar de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Daartoe werd
een speciale processie gehouden, die omschreven werd als de Ommegang van het Heilig
Bloed, als christelijke dankbetuiging voor de Bevrijding. Het spreekt vanzelf dat er geen
toeristen deze Ommegang aanschouwden, maar wel duizenden Bruggelingen.
Stippen we nog aan dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de relikwie van het Heilig Bloed
aanvankelijk werd ondergebracht in een huis aan de Oude Burg. Toen dat huis door de
bezetters werd opgeeist, verhuisde de relikwie naar het bisschoppelijk paleis - tot bij de
Wapenstilstand in 1918.
Dat het Heilig Bloed ooit in het Sint Lodewijkscollege ondergebracht werd, is een fabel wat
de wereldoorlogen betreft. Wel is - aan het einde van de jaren 1800, tijdens de Franse
bezetting - het schrijn weggestopt in het huis De Pelichy. Naderhand is dat huis wel
ingepalmd door het Sint Lodewijkscollege.

HET HEILIG BLOEDSPEL
Het Heilig Bloedspel werd voor de Tweede Wereldoorlog tweemaal georganiseerd: in 1935
en 1938. Een mooie anekdote is dat er een verband bestaat tussen de eerste voorstelling en
het nieuwe Brugse station - voltooid in 1939. Het toenmalige stadsbestuur vreesde voor een
financieel debacle, en had bij de Belgische Staat subsidies aangevraagd. Anders dan
verwacht was het Heilig Bloedspel een voltreffer qua aantal toeschouwers. Dus heeft de
stad Brugge een deel van de subsidies terugbetaald aan de Staat, en het resterende
bedrag werd gebruikt voor het aanbrengen - door de kunstenaar René de Pauw - van
muurschilderingen in de lokettenzaal. Het valt te betreuren dat deze lokettenzaal - een der
merkwaardigste in Europa - thans niet meer wordt gebruikt. Ze is voor het publiek
afgesloten, en de muurschilderingen beginnen af te bladderen. 
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In en rond Hof Bladelin: over de H. Bloedprocessie

Na de Tweede Wereldoorlog werd het Heilig
Bloedspel hernomen, met de bedoeling er een
vijfjaarlijkse traditie van te maken. Dat doel
werd echter niet bereikt, ook al omdat het
verkeer steeds meer bezit had genomen van
dat plein, en omdat de Halletoren - centraal
element van het spektakel - langdurig in de
steigers stond.

Dries Simoenshttps://gw.geneanet.org/file/genewebfile/w/i/willems44/bloedspel.jpg
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Nieuws uit Sparke Viers
Sinterklaasfeest
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Na een kennismakingsochtend kwamen de leerlingen voor een 2de maal op bezoek bij ons.  Ze
werkten op school een aantal leuke gezelschapsspelletjes uit.

Leerlingen Mast op bezoek en sfeerbeelden

Het maken van fruitsla proberen we wekelijks te doen samen.  Ook deze maand maakten we
heel wat verschillende confituren waaronder kiwi- confituur, ananas, rode vruchtenconfituur, ... 
Dit was één van onze verkopen ten voordele van de Warmste week.



Aangezien we niet meer ieder jaar een echte sneeuwman kunnen maken, had onze collega
Caroline het leuke idee om die eens op een creatieve manier te maken.  We verzamelden
fietswielen, Simonne breide een toffe sjaal en zo kwamen we tot een mooie resultaat.

19

Gezelligheid troef



20

Sfeerbeelden

Week van de soep: Iedere dag maakten we verse soep.  We
smulden er samen van en maakten er nog wat extra bij om te
verkopen ten voordele van de warmste week.
Maandag: lasangesoep
Dinsdag: uiensoep met verse lookbroodjes
Woensdag: butternut soep
Donderdag: tomatensoep met zelf gerolde balletjes
Vrijdag: broccolisoep met spek
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Breugheldegustatie

Een namiddag in teken van
Breughel.  We maakten een
woordzoeker met als thema
“Breughel”,, Er werd een
woordje uitleg gegeven
over hoe men onder andere
bloedworst maakt en er
werd vooral veel geproefd.
Veel honger hadden we
alvast niet meer ‘s avonds.  

Reminiscentie koffer:  “Sport”
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Nieuws uit GAW Altegaar
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Nieuws uit Westervier
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Het leven zoals het is
De maand december bracht ons hoog bezoek, sinterklaas en zijn mieten. Ook heel wat
jong volk over de vloer We maakten soep tvv De Warmste Week! Wat een succes.,
verenigde krachten maakten de lekkerste soepen. En er was zelfs een bewoner die voor de
eerste keer soep maakte :-).



 . 
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Heel wat verbinding tijdens onze wintermarkt, gezelligheid troef!
Niet te vergeten: de vele warme initiatieven die onze harten vervulden met warme woorden:
brieven en tekeningen van scholen, vrijwilligers, projecten... We kregen ook bezoek van Tdog
Tita  met haar kerstig baasje!

Nieuws uit Westervier
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Sfeer in huis ...
Ommentomme 
December bracht heel wat warmte. Anny gaf een kleine retouche aan de mantel van
de Sint, net op tijd voor zijn hartelijk bezoek! Ook scholen brachten sfeer en een
schattige viervoeter kwam samen met de kerstvrouw de show stelen. We sloten samen
met enkele familieleden af met een kerstfeest om U tegen te zeggen. Fijne feestdagen!
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Sfeer in huis ...
Heemnisse

Warme winterwensen!



Nokke Ma
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Sfeer in huis ...

Gezelligheid stond centraal in de maand december. De schoen werd gezet, waarna
de Sint en zijn pieten ons een bezoek brachten. Ons magisch kerstfeestje bracht dan
weer een beetje extra warmte en verbondenheid in deze donkere dagen. Door de
vele bezoekjes van scholen, Tdog etc. genoten we nog extra van elkaars
gezelschap. We wensen iedereen een spetterend en gezond 2025 toe!
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Sfeer in huis ...
Wonnebronne 

Deze maand gingen we opzoek naar de juiste kerstcadeaus, niet te geloven wat je allemaal kan
vinden in de winkel. We kregen hoog bezoek van Sinterklaas en Zwarte piet maar ook van onze
therapiehond Tita. We kregen ook van verschillende organisaties tekeningen en brieven voor onze
bewoners. 



Nieuws uit Den Hoek 
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Vindplaats psychologen

Het lokaal dienstencentrum Den Hoek is één van de vindplaatsen
voor psychologen. Psychologe Katy Bartels is  elke
woensdagnamiddag aanwezig in de polyvalente ruimte op de 2de
verdieping. Per sessie betaalt u 11 euro, of 4 euro indien u recht
heeft op een verhoogde tegemoetkoming. 
 
Afspraak maken kan rechtstreeks met psychologe Katy:   0475/265
225 of bartels.katy@gmail.com. 

Meer info over de RIZIV-conventie "psychologische zorg op de
eerste lijn” voor de zone Noord-West vindt u op
www.psychologischezorg-nowe.be 
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Vlammen tegen eenzaamheid... Met alle warme plekken van Curando West werden
er stevige vlammen afgevuurd de laatste weken. 
Vorig jaar werd de warmte gecreëerd door de warmste langste sjaal, gebreid door
heel veel vrijwilligers, residenten, bewoners, medewerkers van Curando West. 
Schone, lieve, creatieve vrijwilligers van Lokaal dienstencentrum Den Hoek en WZC
Polderparel recycleerden deze sjaal tot prachtige kunstwerkjes!
Deze werden volle bak verkocht, samen met nog andere kleine kunstwerkjes.
De warmste quizzen, de warmste soep die massaal verkocht werd, lotjes waarmee je
een lunch in LDC De Brouwerij en LDC Den Hoek kon winnen, en zoveel mooie acties
brachten een prachtig bedrag op...
MEER DAN 3460 EURO GAAT NAAR DE WARMSTE WEEK
Dank je wel aan alle lieve mensen die gesteund hebben via LDC Den Hoek --> 710
euro in de warmste sjakosch van't jaar om te vlammen tegen eenzaamheid!

Terugblik



Wist -je-datjes en activiteiten
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blijf op de hoogte van leuke aankomende activiteiten
neem een kijkje naar onze foto’s van de afgelopen
mooie momenten
ontdek er onze menu’s, reserveer tijdig jouw plaats
volg ons gewoon... en geniet mee😊

Volg onze facebookpagina lokaal dienstencentrum Den Hoek

Film in Den Hoek

Maandag 13 januari, 14.30 uur
Maandag 17 februari, 14.30 uur

Verwennerij met smoutebollen die vers in
het LDC worden gebakken door J&B.
Woensdag 15 januari, 14.30 uur
€5

Zoeten inval

Al gedacht aan een lastminute cadeau voor
vrienden en familie? Wij hebben misschien
een kant en klare oplossing voor jou:  
In Den Hoek kan je een bon aankopen van
om het even welk bedrag. Je verwent de
persoon met heerlijke maaltijden, drankjes
en een gezellige sfeer!

Cadeaubon Den Hoek
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Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele
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Sfeerbeelden december

de warmste quiz‌

de warmste quiz‌

sjette-café‌sjette-café‌

In 2025 opent het sjette-café 2 keer per maand. 
Iedereen, maar dan ook iedereen, is welkom: heb je
helemaal geen kennis van handwerk, of ken je er alles
van? Els Henneco kan differentiëren als geen ander en
begeleidt elke deelnemer op maat. 
€ 5 (tips, tricks en koffie inbegrepen)

Sjette-café

Telkens op donderdagnamiddag van 14 uur tot 16.30
uur:

16 en 30 januari
13 en 27 februari
13 en 27 maart
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Boodschappen
Activiteiten LDC

vrijdag 3 januari - delhaize/lidl

Vrijdag 17 januari - carrefour

Vrijdag 31 januari - delhaize/lidl

Vrijdag 14 februari - carrefour

uur: 10.00u.
locatie : Oranje 

Poëzieweek

In het lokaal dienstencentrum
wordt het ook bijzonder: elke dag
ontdek je een verrassend gedicht
bij je lunch, kun je een boodschap
doorgeven aan je naasten en
misschien word je nog op iets
onverwachts getrakteerd. 
Laat je onderdompelen in de kracht
van woorden!

Van 30 januari tot 5 februari is het
Poëzieweek! Dit jaar draait alles
om het thema Lijfelijkheid. Zowel
in de bibliotheek als in de
Cultuurfabriek kun je deelnemen
aan inspirerende activiteiten. 
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Elke woensdag van 14u tot 16u in de cafetaria van
Oranje Sijsele. 

(Brouwerijstraat 7)
Iedereen welkom!

Volg ook de facebookpagina van 'leven in de
brouwerij'.

8 januari
Nieuwjaren

15 januari
gezelschapsspelen 

22 januari
Quiz

29 januari
Pannenkoeken

Hopelijk tot dan!
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Leven in de brouwerij
Januari



Beste lezers van de “Nieuwe Vierkrant”. Laat mij dit artikeltje beginnen met u een
welgemeend “Gelukkig Nieuwjaar” toe te wensen. Een goeie gezondheid en in 2025 véél
aangename en gelukkige dagen.

’“ De stenen vroozen uut de grond…..”

Het zijn romantische tafereeltjes dat de Brugse artiesten schilderden. Ze maakten er
mooie wenskaarten van. Het besneeuwde Brugge, met witte daken en straatjes. Je voelt
als ’t ware de stille, vredige sfeer. ’t Zijn schone beelden om in de gezellige warmte bij weg
te dromen….. De realiteit is soms héél wat anders !

                                   

Uut de gazette
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FLORIMOND VAN ACKER. DE MEEBRUG IN DE SNEEUW 1892 
Een waar gebeurd verhaal.
We zijn midden in de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder werkte op ’t Zand in het hotel
“Wellington” -later de Boudewijn I en nu een chique restaurant-. Het was nieuwjaarsnacht,
rond twee uur. Haar taak zat erop. Het had flink gesneeuwd en het vroor de stenen uit de
grond. “Spegelglad” zeggen ze in Brugge. Voetje-voor-voetje sukkelde ze naar huis. Op de
hoek van de Mariastraat, aan Onze-Lieve-Vrouwkerk, gleed ze uit en viel. Ze hoorde haar
been kraken. Rechtstaan kon ze niet meer. Er was geen mens op straat. Ze sleepte zich
voort tot aan de poort van het nabije Sint-Janshospitaal, een eindje verder in de straat….
Ze lag nog steeds op de ijskoude grond. Bellen kon ze niet, want de bel zat te hoog…. Alles
werd zwart. … Toen ze weer bij kwam zat een hospitaalzuster naast haar ziekenhuisbed en
zei vriendelijk : “Een Gelukkig Nieuwjaar madamtje, je been is gebroken”.
Zo’n verhalen gebeuren. Het is niet altijd mooi en romantisch als ’t sneeuwt en vriest. We
vertellen je een paar ‘sneeuw-verhalen”. Allemaal gevonden in oude Brugse gazetten. Veel
leesplezier. 



37

De Brugse bourgeoisie fotografeert Brugge in de sneeuw.
Kort na 1900 was de “Cercle Photograpique” in Brugge zeer populair. De opkomst van de
fotografie gaf aan minder met kunstgevoel begaafde Bruggelingen de kans om mooie
beelden te maken. Het was een hobby voor betere burgers. 

Aan de mannen van de
volksrijke Carmers- en
Peterseliestraat moest
men geen twee keer
vragen om te laten zien
wat ze waard waren. Links
op de foto Evarist
Cleenwerck, bijgenaamd
“Kokkenhoane”. De man
had bij een tramongeval
beide benen verloren. In de
sneeuw was hij in zijn
nopjes. Van valpartijen
met glad winterweer had
hij nooit geen last. 

Fotograferen in de sneeuw was
een grote uitdaging. Als de
gelegenheid zich voordeed, trok
het betere gezelschap erop uit om
de mooiste hoekjes van Brugge te
fotograferen. Het magische beeld
van besneeuwde straten, leverde
prachtige foto’s op, die nu nog -
zovele jaren later- waardevol
worden beschouwd.
Goudborduurder Grossé, apotheker
Drypondt uit de Wollestraat en
anderen vonden in het
fotograferen een middel om te
laten zien dat kunst voor hen geen
ijdel begrip was.

SINT-ANNAKWARTIER IN DE SNEEUW. DE
BALSTRAAT

Sneeuwplezier voor de volksmensen
De mannen van de wijk “De verloren hoek” aan de molens nabij de Carmersstraat
maakten -toen al- een prachtige ijs- en sneeuwsculptuur van een kolendrager. 

En als het eens héél erg glad was, trokken de gewone mensen oude sokken over hun
schoenen. Zo gleed je minder rap weg, vooral na een avondje cafébezoek ! 



Sneeuwreportages in de Brugse gazetten.
In de nacht van 15 op 16 december 1950 viel er onverwachts een dik pak sneeuw. Op het
eerste blad van de “Brugsche Courant”, bij de Bruggelingen bekend als “’t Woensdagbladje”
stonden mooie foto’s van een ondergesneeuwd Brugge.

Links : Een rij ingesneeuwde auto’s op de Markt. Rechts : De knecht van de bakker George
uit de Ezelstraat ploetert zich een weg door de verse sneeuw .

De Steenstraat ondergesneeuwd in de jaren ‘50
De Steenstraat is ondergesneeuwd. Een bulldozer schept de sneeuw op en een camion staat
klaar om het goedje buiten de stad te dumpen. De klanten van de Priba en de Shoe Post
zullen tevreden zijn !

FOTOS BRUGSE BEELDBANK

Denis Vermeire, januari 2025
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Verhamme Kathleen - 4 januari
Hoeman Sophie - 4 januari
Goethals Josefien - 4 januari
Taelman Evelien - 5 januari
Coucke Joachim - 6 januari
Boterman Harald - 7 januari
Letten Sabrina - 10 januari
Verlé Leen - 12 januari
Van Der Wildt Ilse - 14 januari
Droeven Charlotte - 14 januari
Laloo Sharon - 16 januari
Van Tieghem Petra - 19 januari
Ketels Anne - 20 januari
Vandenheede Cindy - 20 januari
Van Acker Junior - 21 januari
Messiaen Veerle - 25 januari
Lootens Marjan - 26 januari
Mouton Simon - 27 januari
Claus Amber - 27 januari
Delmotte Jovani - 27 januari
Dombrecht Stefanie - 28 januari

Verjaardagen 
Proficiat!
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Wzc Westervier.

Medewerkers

Cdv Sparke Viers 

Gaw Hof Bladelin

Gaw De Zilvertorens Sijsele

Gaw De Zilvertorens
Westkapelle

Mevr. Vermaercke Simonna - 4 januari
Mevr. De Ghein Eleonore - 10 januari
Dhr. Valle Leon - 12 januari 

Dhr. Van Loo Etienne - 5 januari 

/

Mevr. Debruyne Helene - 1 januari
Mevr. Jansseune Cecile - 1 januari
Mevr. Neirynck Monique - 4 januari
Mevr. Devestel Raymonda - 5 januari
Mevr. De Grootte Liliane - 6 januari
Mevr. Morelle Christine - 7 januari
Mevr. Leupe Anita - 9 januari
Mevr. Deschepper Cecile - 13 januari
Dhr. Ingelbrecht Jerome - 18 januari
Mevr. Verheire Daisy - 19 januari
Mevr. Maertens Simonna - 25 januari
Mevr. Plasschaert Edith - 26 januari
Mevr. Lievrouw Lory - 28 januari
Mevr. Vanhove Flora - 28 januari

Gaw Altegaar
/

Dhr. Valle Leon - 12 januari
Mevr. Boone Aline - 14 januari
Mevr. De Coninck Anny - 24 januari
Dhr. Rosseel Fernand 28 januari



O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede

Pensionaatstraat 8A, 
8755 Ruiselede


