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Elke weekdag kan je er terecht in ons  
buurtrestaurant voor een heerlijke
dagverse maaltijd. Je geniet er van soep,
hoofdgerecht, dessert en een kop koffie  
voor de prijs van 12,50 euro.
Ook zin om aan te schuiven aan tafel?
Reserveer dan twee dagen voordien jouw
plek aan tafel via detorre@curando.be.
Weet je graag op voorhand wat er op de
menu staat? Neem dan een kijkje op de
gloednieuwe facebookpagina ‘OC De
Torre’.

Half augustus kon je er ook terecht om de
tentoonstelling ‘Lief Vrouwke’ te bezoeken.
Nog geen tijd gehad? Deze loopt nog tot 17
september!
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Beste vrienden van Curando West

Hoorde je al van onze nieuwe ontmoetingsplek onder de
kerktoren van Sint-Kruis? In het voormalig klooster van de
zusters van Mariawende in de Pastorieweg te Sint-Kruis laten
we een nieuwe ontmoetingsplek groeien waar mensen uit de
buurt elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

Ontdek de prachtige verhalen en diepe
symboliek achter vele Mariabeelden uit
diverse collecties.  Laat je inspireren door
de verhalen van geloof en toewijding die
deze beelden met zich meedragen en
vind een moment van rust te midden van
hun schoonheid. 

Daarnaast nodigen wij je graag uit vanaf
september om op dinsdag- en
donderdagnamiddag langs te komen
voor een heerlijke kop koffie. 
Kom even tot rust, ontmoet nieuwe
mensen en neem de tijd om bij te praten
met mensen uit de buurt. 
Of misschien kom je de (klein)kinderen
afhalen van school en heb je voor- of
nadien even de goesting om bij te
tanken?

Naar jaarlijkse traditie kan je ons ook
terugvinden op Sint-Kruiskermis. Je vindt
ons op de hoek van de
Boogschutterslaan en de Pastorieweg en
uiteraard in ‘De Torre’ zelf!
Kom zeker eens langs en geniet mee van
de kermissfeer bij een kop koffie en iets
lekkers.

 

Tot dan!
Leen Verlé (coördinator vrijwilligerswerk
en buurtwerk)



Nieuws uit Curando West
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Sinds begin juli staat onze tuin op het
onlineplatform “Welcome to my garden”. Er
kwamen al vele kampeerders op bezoek.
Fietsers van Malaga naar Engeland, een
scouts van 25 moedige stappers, een fietsster
van Mechelen naar De Haan, twee nachten
een Franse familie met drie kindjes van 9, 6 en
2 jaar ... Plots werd hun verhaal een deel van
ons verhaal, door het delen van onze tuin voor
trage reizigers. We voelden ons zo meteen
ook op vakantie. Ze kwamen bij ons binnen
voor het gebruik van het toilet, een kop koffie
of soep en bewoners en medewerkers van
Westervier luisterden vol bewondering naar
de verhalen. Zie je een tent in de tuin? Vraag
gerust naar hun avonturen! Ben jij onze
volgende campinggast?

Omdat het te mooi was en we zo zalig
genoten hebben van het samen kunst
maken voor onze troostplek eind juni,
laten we je graag nog meegenieten van
enkele foto's van vrienden, bezoekers en
bewoners van CDV Sparke Viers en
Westervier  aan het werk. 
Samen met kunstenares Katrijn Vanaelst
werden tegeltjes gemaakt die troost
brengen voor het kunstwerk op onze
vernieuwde troostplek. Dat allemaal samen
met elke andere troostplek in de rest van
Sint- Kruis. Genieten van het resultaat zal
pas in het najaar zijn, want dan verwachten
we het kunstwerk in onze moestuin, bij de
nieuwe troostplek. Bedankt alvast voor jullie
prachtige verhalen.



Heb je al even tijd genomen om 
onze nieuwe pagina’s te liken?
Binnenkort zal de facebookpagina van
Curando West binnenkort. Maar geen
zorgen, we zijn nog steeds actief op sociale
media!
Wil je op de hoogte blijven van nieuws en
updates van onze verschillende locaties?
Volg dan deze pagina’s:

WZC Westervier
CDV Sparke Viers
GAW Hof Bladelin
Cura West Thuisverpleging
Lokaal Dienstencentrum Den Hoek
OC De Torre
Woonzorgcentrum De Stek
Lokaal Dienstencentrum De Brouwerij
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Met Compassionate Brugge geven we
eind oktober tijdens het tweede
Knooppuntenfestival in Brugge verlies,
overlijden, verdriet, rouw, situaties van
ernstige ziekte en langdurige
(mantel)zorg een plek in onze stad.
In deze periode organiseren tal van
Brugse partners een wijd gamma aan
initiatieven om rouw en verlies
bespreekbaar te maken. 
Vroeg of laat wordt elk van ons met het
levenseinde van een dierbare
geconfronteerd. Tegelijk vinden we het
vaak moeilijk om te praten over de dood,
lijden en rouw. Een ernstig ziek persoon
brengt ongeveer 5 procent van zijn of
haar tijd door aan de zijde van een
professionele zorgverlener, zoals een
verpleegkundige of een dokter. De
overige 95 procent van de tijd is die
persoon alleen of omringd door familie,
vrienden, buren, collega’s, … Het is dus erg
zinvol om mensen de nodige handvaten
aan te reiken om de tijd samen zinvol en
kwalitatief in te vullen.
Gedurende de maanden september en
oktober maken we in Curando West
“wensen in de wind”. Op vlaggetjes,
geïnspireerd op Tibetaanse gebeds-
vlaggetjes, schrijven we hoopgevende
woorden, wat je troost brengt of de
naam van mensen die we missen. Kom
ook je vlaggetje maken tijdens Sint-Kruis
Kermis of hou onze Facebookpagina’s en
kalender in de gaten.



6

Drie medewerkers gingen tijdens de
zomermaanden in pensioen. We vierden
dan ook Kaatje  Vandierendonck, Ann
Van Kerrebroeck en Anne Dierickx.
We wensen hen een fijn en deugddoend
pensioen toe! 

En er traden ook medewerkers in het
huwelijksbootje.
Op 12 juli gaf Eveline Van Damme het ja-
woord aan haar Anthony.
17 augustus beloofden Josefien Verhelst en
Thomas elkaar trouw.
We wensen beide trouwkoppels een mooie
toekomst!
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Zin in september
Tijd door het jaar
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Dit was de rijwielzegening
Inmiddels een jaarlijkse traditie, het
fietsfestival met de rijwielzegening in
Westervier. Het weer hadden we deze keer
niet mee maar dat hield ons niet tegen om
de ene col na de andere te beklimmen
samen met de wielrenners van de Ronde
van Frankrijk.
Tegelijkertijd hielden we een zegening van
de rijwielen en alles wat ons helpt
voortbewegen: rolwagens, rollators, alle
soorten fietsen van duofietsen tot
speedpedelecs, helmen, theratrainers ... Dat
ze ons op goede weg houden naar mooie
ontmoetingen. We gingen zelfs tot in de
kelder met het wijwater en kregen de vraag
om ook een auto te zegenen. Dus waarom
we geen autozegening ook eens
organiseren met al die Cura-wagens en
bussen van Sparkeviers en Warme
maaltijden aan huis? Wordt vervolgd.
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Twee keer dubbel feest
Na het feest van O.L.V.
Terhemelopneming kijken we al uit naar
het volgend bijzonder feest op de
liturgische kalender. In september zijn dat
er twee na elkaar: zaterdag 14
september het feest van de H.
Kruisverheffing en zondag 15 september
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, de
patroonheilige van onze zusters O.L.V. van
7 Weeën in Ruiselede. Die zusters
brachten we in de zomer een bezoek,
zowel voor pr. Herman en zr. Noëlla’s 65-
jarig jubileum als zr. Johanna’s 95ste
verjaardag. De verhalen over wzc
Jeruzalem en Westervier werden in het
rond gestrooid net zoals de lekkere koffie
en koekjes waar van gesmuld werd. 

Dat er bij een feestelijke gelegenheid
heerlijk eten hoort, hoef je ons geen twee
keer te zeggen. Voor het dubbel feest
genieten we dubbel van dubbele schelpen:
er staan mossels op het menu op vrijdag
20 september. Nadien vieren we samen in
de kapel, om de hoogdag helemaal eer
aan te doen. Je vindt een uitgebreide
beschrijving over de 7 weeën in kapel
Hemelbake in Westervier en op p. 11 en 13
in deze Vierkrant.

Godly Play met Lien
Op vrijdag 2 augustus kwam de parochie-
assistent van St-Kruis Lien op bezoek in
Westervier. Ze nam haar vertelmateriaal
mee en we doken in de wondere wereld van
Godly Play met het verhaal van de zeven
dagen van de schepping. Een bijzondere
ervaring die we in Westervier ten gepaste
tijde graag herhalen voor alle liefhebbers
van (Bijbel)verhalen, nieuwsgierigen en stille
genieters. Hou de kalender in de living of de
agenda in een komende Nieuwe Vierkrant
in de gaten. Bedankt Lien!

We zongen voor Maria
met gitarist Geert
Halfoogst, 15 augustus of de hoogdag van
Onze-Lieve-Vrouw Terhemelopneming.
We hadden reden genoeg om nog eens een
viering te organiseren met alles erop en
eraan. Samen met Geert en zijn gitaar
vierden Westervier en Sparke Viers en
deelden we woord en brood.



(Eucharistie)vieringen en bezinningsmomenten
eucharistievieringen in kapel Hemelbake, Westervier

vrijdag 20/9 om 15.15 u.
vrijdag 4/10 om 15.15 u.

eucharistievieringen in de kapel van Hof Bladelin
zondag 1/9 om 9.30 u.
zondag 8/9 om 9.30 u.
zondag 15/9 om 9.30 u.
zondag 22/9 om 9.30 u.
zondag 29/9 om 9.30 u.
zondag 5/10 om 9.30 u.

eucharistievieringen op tv
zo 1/9 om 10 u., op VRT 1, uit Zottegem
zo 8/9 om 10 u., op NPO 2, uit Eindhoven (NL)
zo 15/9 om 10 u., op VRT 1, uit Scherpenheuvel
zo 22/9 om 10 u. op NPO 2, uit Lourdes (FR)
zo 29/9 om 10 u. op VRT 1, uit Brussel
eucharistieviering met paus Franciscus
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Samen vieren

Welkom paus Franciscus
De Paus zal ons land bezoeken van donderdagavond 26/9 tot
zondagmiddag 29/9. Hij zal onder andere een eucharistieviering
voorgaan in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op
zondagochtend. Deze kan op tv gevolgd worden.
Paus Franciscus komt op bezoek in België naar aanleiding van de
zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven en de UCLouvain.
Het is een uitzonderlijk bezoek, want de Paus bezoekt erg weinig
Europese landen. Paus Franciscus wil de boodschap van het
Evangelie laten klinken en allen die er in woord en daad aan
meewerken een hart onder de riem steken. Voor de Paus is het
een gelegenheid om in dialoog te gaan met wetenschappers en
academici, maar ook met Belgische gelovigen en het grote
publiek, over onderwerpen die hem na aan het hart liggen, zoals
migratie, sociale ongelijkheid en klimaatverandering.

De deur van de kapellen staan steeds open voor wie stilte, rust, gebed of schoonheid zoekt.



als ik de kwelling zie,
die uw hart bewoog toen u de profetie van Simeon aanhoorde.
Lieve Moeder, laat uw gekwetst hart
mij de deugd van nederigheid en de vreze Gods geven.

als ik denk aan de angsten die u uitstond
tijdens de vlucht naar en het verblijf in Egypte.
Lieve Moeder, laat uw bedroefd hart mij de deugd van vrijgevigheid
ten overstaan van de armen geven en de gave van gebed.

als ik het diepe leed zie waarmee uw hart werd bewogen
bij het verlies van uw Zoon.
Lieve Moeder, laat uw doorgriefde hart mij een aansporing zijn
om de deugd van zuiverheid te beoefenen
en mij de gave van wetenschap te doen verkrijgen. 

als ik uw gepijnigd moederhart zie bij het dragen van Jezus’ kruis.
Lieve Moeder, laat uw minnende en zo op de proef gesteld hart
mij de deugd van geduld en de gave van sterkte geven.

als ik zie hoe groot uw hart ineen krimpt
bij het aanschouwen van Jezus’ doodsangst.
Lieve Moeder, laat uw gepijnigd hart
mij de deugd van soberheid en de gave van raad verkrijgen.

als ik uw gekwetst hart zie bij het aanschouwen
van de lans die Jezus’ Hart doorboorde.
Lieve Moeder, laat uw doorboord hart mij de deugd van naastenliefde
en de gave van wijsheid geven.

als ik uw gepijnigd maar niet met bitterheid vervuld hart aanschouw,
wanneer uw dierbare zoon werd begraven.
Lieve Moeder, laat dat hart van u
mij de deugd van volgzaamheid en de gave van verstand bijbrengen.

Maria, met u heb ik medelijden,
Moeder van Smarten,
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Binnen Curando West namen we afscheid van ...
In memoriam
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Mevr. Bogaert Rosa
11 januari 1935 - 1 juli 2024

Mevr. Hullebus Annie
11 maart 1936 - 30 juli 2024

Mevr. Lammens Irena 
26 december 1931 - 15 juli 2024

Mevr. Van Ryckeghem Monique 
11 november 1940 - 8 augustus 2024        

Dhr. Verhaeghe Remi 
40mei 1928 - 17 augustus 2024

    



Edith Piaf

 Opdracht van Jezus in de tempel: Het
gaat over het begin van het leven. We
hebben allen het leven gekregen. Het
leven is een gave, het behoort ons niet
toe. Mogen wij openstaan voor God en
zijn Geest in ons leven.
Het gezin moet op de vlucht: Ze
hadden het wellicht anders
voorgesteld. Als het leven niet loopt
zoals we gepland hebben, kunnen wij
dan openstaan voor Gods Geest?
Zelfs Maria moest terugkeren naar de
huis van gebed om de Heer te zoeken
en te vinden: Staan wij in ons bezoek
aan de kerk en ons gebed open voor
de H. Geest? Hij is die ons de Heer doet
zoeken en vinden
Maria ziet haar Zoon met zijn kruis:
Durven wij kijken naar het kruis dat
medemensen, geliefden moeten
dragen? Kijken we dan met de ogen
van de H. Geest? Als we
geconfronteerd worden met sterven en
loslaten, verbinden we dan met de H.
Geest?
Maria, de Piëta: een tweede maal haar
zoon op haar schoot. De H Geest
overschaduwt haar. Als we een bezoek
brengen aan het kerkhof, kunnen we
ook daar denken aan de H. Geest die
altijd nieuw en levend maakt?

Nieuws uit Hof Bladelin
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In de vorige Vierkrant kreeg je een foto te
zien met de zomerse cocktail waarmee we
klonken op de mantelzorgers. Zelf aan de
slag met bubbels en aardbeien? Hier een
recept:

Terugblik: barbecue
“dag van de mantelzorger”

Zeven weeën van Maria
Enkele gedachten bij het Mariabeeldje
aan de Naaldenstraat door E.H. Degrieck 
Onze Congregatie heet niet ‘OLV van
Zeven Smarten’, wel ‘OLV van Zeven
Weeën’. ‘Weeën’ is het woord dat gebruikt
wordt voor geboortepijnen, en dat is toch
iets anders dan zomaar smarten. Geboorte
... Bij Maria begint het verhaal van de
geboorte van haar kind met: “De Heilige
Geest zal over u komen!” 

Was 500 gr. aardbeien en snij in twee.1.
Hak wat munt fijn en rasp een citroen.2.
Meng alle aardbeien met de munt, de
citroenrasp, twee eetlepels suiker en
het sap van een halve citroen. Laat een
kwartiertje marineren.

3.

 Lepel twee eetlepels aardbeiensaus in
de glazen en verdeel de aardbeien
onder vier glazen.

4.

 Overgiet met je favoriete schuimwijn.5.

tekstsuggestie 7 weeën: D.S.
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Wistjes in en rond Hof Bladelin
terugblik: Blindekesprocessie 15/8
De Brugse Belofte trok op 15 augustus dit
jaar opnieuw door de Brugse binnenstad
en kende heel wat belangstelling zowel
van bewoners als van toeristen.

80 jaar bevrijding in Brugge
Op zaterdag 7/9 en zondag 8/9 wordt op verschillende locaties in Brugge de 80ste
verjaardag van de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog gevierd. In september is het
80 jaar geleden dat Brugge en het ommeland tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
bevrijd door Canadese troepen. Deze gebeurtenis wordt herdacht met onder meer een
bevrijdingsmars met authentieke legervoertuigen, een kampement met een militair
veldhospitaal en een enscenering van de dagelijkse routine van de soldaten. 
Zie de poster op het prikbord in Hof Bladelin voor meer informatie. Dit is de uitprint van de
webpagina die je ook online vindt:
https://www.visitbruges.be/nl/agenda/evenementenkalender/80-jaar-bevrijding-brugge

uitnodiging: Tai Chi
Onze residenten in Hof Bladelin kunnen
sinds kort genieten van een nieuw sportief
initiatief in onze seniorie dankzij de
kennismaking met Tai Chi en beleving
onder de deskundige begeleiding van onze  
resident Rosemie op vrijdagmorgen. Warm
aanbevolen aan iedereen.

uitnodiging: buurtfeest Sint-Gillis
Ons buurtfeest St-Gillis vindt plaats op
zaterdag 7 september a.s. van 13.30 u. tot
18.00 u. in en nabij het buurtcentrum ‘t
Reitje, Annuntiatenstraat 34. Ontdek er
samen met de buren een ruime waaier van
activiteiten en ook de inhuldiging van de
nieuwe muurschildering op het pleintje.

uitnodiging: welkom in het restaurant
Voor een gezellige babbel, een koffie en
een lekkere pannenkoek zijn residenten en
bezoekers steeds welkom in ons
restaurant van 14.30 u. tot 16.30 u.

tekst: G.V.W.
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Wistjes in en rond Hof Bladelin (vervolg)
Een verhaal van op het Walplein: de Brugse zotten
De Antwerpenaren zijn sinjoren. Dat klinkt goed. De Mechelaren worden
maneblussers genoemd. Dat is al een slagje minder. De Gentenaren noemen ze
stropdragers. Dat is vernederend. Maar de Bruggelingen, die staan bekend als
Zotten. Brugse Zotten. Is het niet om door de grond te zinken? Zet dat maar eens
in een toeristische folder. Je hoort mensen lachen van Timboektoe tot Tokyo.
Wat hebben de Bruggelingen in godsnaam gedaan om zich die naam op de hals
te halen? Je gelooft het nooit: ze hebben Maximiliaan van Oostenrijk, hun keizer,
een tijdje gevangen gezet. Kan het nog dommer?
Toen hij vrijkwam, nam hij wraak natuurlijk. De Bruggelingen mochten niet langer
een jaarmarkt of feesten houden. In een poging om het weer goed te maken,
organiseerden ze een groot verzoeningsfeest. Na afloop vroegen ze de
toestemming een gekkenhuis (zothuis) op te richten. Maximiliaan zette de
Bruggelingen goed in hun hemd: ‘Dat is toch niet moeilijk,’ glimlachte hij,
‘vandaag heb ik zoveel zotten gezien. Willen jullie een zothuis? Sluit dan gewoon
de poorten van de stad!’

uit “Brugge - legendarische stadsgids” door Jan Vanroose, p. 25; tekstsuggestie: J.W.



Een terugblik op onze zomer

Tijdens de vakantie reisden we van
Frankrijk naar Spanje, daarna naar

Nederland en tenslotte eindigden we in
Italië.  We bedanken alvast het ganse

keukenteam voor de lekkere
themagebonden maaltijden!
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Nieuws uit Sparke Viers



Onze uitstapjes

We genoten van een
wandeling met  alpaca’s, een
fietstocht met de duo fiets en
brachten een bezoek aan ‘t
Veldzicht om nog een lading

slaapzakjes te brengen.
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Sfeerbeelden
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Sfeerbeelden 

We schilderden mandala’s in
de kleuren van de thema

gebonden landen. 
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Zomerbar “De Spark”
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Zomerbar sfeerbeelden
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Nieuws uit GAW Altegaar
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Nieuws uit Westervier
Het leven zoals het is
Ook in de zomermaanden was er heel wat te beleven. Zo ging juli van start met een
feestkledijdéfile waar iedereen in zijn mooiste outfit paradeerde. Ook onze traditionele frietenbak
was een succes, we schilden maar liefst 50 kg aardappelen.
Onze lieve colleag’s Ann en Kaatje genieten op dit moment van hun welverdiend pensioen. Begin
juli zetten we ze nog even in de bloemetjes. Bedankt voor alle mooie jaren. 

 . 
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Nieuws uit Westervier
Verder gingen we de hele zomer lang op reis naar verschillende landen. Enkele activiteiten, maar
vooral de maaltijden waren in thema hiervan. Bedankt aan ons keukenteam hiervoor! 
DE OLYMPISCHE SPELEN konden we ook in Westervier niet zomaar voorbij laten gaan. We
volgden enkele belangrijke wedstrijden op de voet en vrijwilliger Erik nam ons mee via een
presentatie door de geschiedenis van de spelen.
Op 16 augustus waren we getuige van het huwelijk van collega Josefien en haar Thomas. Via
deze weg wensen wij hen alle geluk toe.  
Verder bleef onze wandelclub ‘eropuit’ actief en gingen we op sightseeingtour door Brugge.
Kortom een geslaagde zomer



Sfeer in huis ...
Ommentomme 
De zomer was rijkelijk gevuld met een gezellig samenzijn. We genoten van het
mooie weer en van elkaars gezelschap. Een uitstap naar zee, de markt of
Zevenkerken... wat genoten we. Een potje petanque of een fietstoer in de
omgeving, wij zijn helemaal klaar voor de maand september.
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Heemnisse
We gingen enkele keren op uitstap: naar Ryckevelde, Zeebrugge en de markt van
Brugge. We gingen naar het stadhuis van Brugge om daar getuige te zijn van het
huwelijk van medewerker Eveline en haar man Anthony. Bij deze wensen wij hen  ook
via deze weg van harte proficiat! Verder probeerden we zo veel mogelijk te genieten
van de kleine dingen.
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Sfeer in huis ...
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Nokke Ma

Tijdens de zomermaanden stond GENIETEN van de zon centraal. Een aperitief of gym in de tuin,
gaan fietsen of verse appelmoes (met appels uit onze tuin) en confituur maken. We deden het
allemaal. Met de zon op onze snoet maakten we vele wandelingen en gingen we op bezoek
naar de markt in Brugge. Wat een fijne zomer hebben wij gehad.

Sfeer in huis ...
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Sfeer in huis ...
Wonnebronne 

De maanden juli en augustus zijn voorbij gevlogen. We moesten even wachten op mooi weer maar
van zodra de zon scheen gingen we naar buiten. Vele fietstochtjes langs bekende wegen in de streek
waar onze bewoners hebben gewoond en waar het kon even langs thuis om te zien als alles goed
gaat. Genieten op ons terras of de ochtend starten met een heerlijke verwenmaaltijd. Maar ook niet
vergeten een bezoek aan de markt in Brugge en de leuke uitstapjes met de bus. Te veel om op te
noemen maar nu zijn het vooral zeer mooie herinneringen. 



Nieuws uit LDC Den Hoek

Open elke weekdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Of je nu zin hebt in een creatieve bezigheid, een gezellig
praatje, of gewoon even wilt ontspannen, Den Hoek heeft
voor ieder wat wils. 
Kom langs en ontdek hoe wij samen welzijn en plezier
omarmen! 
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Het leven in Den
Hoek door een
groen-blauwe

bril



Deze creatieve geesten verwennen ons meerdere malen per maand telkens
op donderdagnamiddag. Wil je graag op de hoogte blijven van wanneer
welke creatie gemaakt wordt, hou dan onze facebookpagina in het oog of
kijk naar de aankondigingen in het LDC. Enkele kunstwerkjes die de
komende weken worden gecreëerd:

Een steen of een oesterschelp, alles krijgt een kleurrijke, magische touch
Met de langste warmste sjaal die vorig jaar gebreid werd, worden er
nieuwe kunstwerkjes gemaakt om te verkopen tvv de warmste week
Ensormaskers worden in allerlei maten, vormen en kleuren gemaakt

Donderdagnamiddag vanaf 14.00 uur

Creatief in Den Hoek

We hebben in Den hoek een peloton aan creatieve geesten die ons elke
maand opnieuw verwennen met kunstwerkjes. Met heel veel geduld en
goesting leren ze ons de kneepjes van het vak. 
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GASTVROUW-CONCIËRGE

‘IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS IK DENK DAT IK HET KAN
Pippi Langkous

Nathalie
Geboren op 21 februari 1968 

Vis

Op 13 september is Nathalie 35 jaar getrouwd met
Ismaïl! ‘Waar is dat feestje...?’

‘Heel trotse ouders van 4 sterke, zelfstandige, toffe
dochters. Opvoeden is loslaten en aangezien we
die zelfstandigheid hoog in het vaandel dragen
krijgen we nu ‘de keerzijde’ van de gouden
medaille: binnenkort zwaaien we onze oudste
dochter uit. Ze emigreert naar Frankrijk samen met
haar vriend om hun leven verder uit te bouwen.
Onze nieuwe favoriete vakantiebestemming wordt
dan Bretagne 😁.’

Er lag op deze dag, volgens de
grootmoeder van Nathalie, een halve
meter sneeuw in Knokke. En dit kan
heel goed kloppen want dit vonden
we terug tussen de belangrijkste
weersverschijnselen in 1968:

3 films kunnen mij ongelofelijk in vervoering
brengen:

Dunkirk Goed voor 8 nominaties en 3 oscars.
Op het grote doek was deze film
indrukwekkend maar aan de staat van dienst
ziet iedereen wat een klepper van formaat dit
is!
2024 ‘Hopelijk kan de mensheid een einde
brengen aan de oorlog, of zou oorlog een einde
kunnen brengen aan de mensheid?’                 
(JF Kennedy)
Avatar Voor de technologie achter zo’n film heb
ik enorm veel bewondering!
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VEEL VRIENDEN IN HET LEVEN HEB IK NIET MAAR ENKELE VRIENDEN VOOR HET LEVEN
HEB IK WEL. DIE KRIJGEN DAN OOK EEN HELE SPECIALE PLAATS IN MIJN HART

Levensmotto

‘Ik lees het liefst over een bepaald onderwerp dat mijn interesse wekt en
waarvan ik kan bijleren. Momenteel verslind ik de boeken van Thomas
Erikson: Een gedragswetenschapper en leiderschapscoach die zijn kennis
op een duidelijke manier deelt. Je denkt na over jezelf en leert bij over hoe
je bepaalde situaties aanpakt en je ze misschien op een andere manier
zou willen aanpakken. De DISC normen zijn voor velen misschien
Chinees, maar mijn interesse is gewekt om mij erin te verdiepen. Ik leerde
dit kennen dankzij de opleiding Office Assistant die ik volgde en waarvan
ik een getuigschrift heb behaald (stiekem toch heel trots op)’

‘Het beste van muziek komt echt uit ‘the eighties’, toch?
Torhout-Werchter en the night of the proms... mooie tijden!
Mijn old time favourite... dit staat buiten kijf PRINCE... 2x mocht ik hem live aan het werk zien, om
nooit te vergeten!
Verder kan een goeie oude jazz plaat, Louis Armstrong en Nat King Cole mij ook enorm bekoren!’

Het tekeningetje hiernaast beschrijft eigenlijk maar half de liefde voor alle dieren die Nathalie
heeft, voor mens en dier! ‘We hadden altijd 2 honden, eentje is jammergenoeg gestorven. ‘Petit’
vertroetelen we zo lang we kunnen.’
‘4 amazones overheersten met heel veel plezier vroeger ons gezin. De liefde voor de paardensport
bracht ons op mooie plekken in ons land door wedstrijden in jumping, dressuur en eventing. Door
de gemeenschappelijke passie die ons gezin heeft, kenden we er prachtige momenten en geeft
het me een warm gevoel als ik hieraan terugdenk.’

‘Mijn grootste hobby is reizen, reizen is leven;
Tijdens corona de mooiste, kleinste, meest verrassende plekjes in België ontdekken was een
openbaring
Een reis die in mijn hart gegrift is, is deze met mijn ouders en zus doorheen Florida. Nu mijn
ouders er al lang niet meer zijn kan ik nog steeds troostend terugdenken aan toen.
Ik mocht vol bewondering in de vallei van de Koningen in Egypte staan
Ik kon de hitte aan den lijve ondervinden en de pracht en praal met mijn eigen ogen
bewonderen in het warme en weelderige Dubai.
Even uitrusten in Turkije en de Griekse eilanden en dan weer verder naar Malta, Spanje,
Frankrijk, Nederland, Engeland, Duitsland, Marokko, Italië en Luxemburg’

Deze Arabische wijsheid staat op Nathalie haar lijf geschreven: 
MAN YAEISH YARAA ALKATHIR WAMAN YUSAFIR YARAA ‘AKTHAR 

WIE LEEFT, ZIET VEEL, WIE REIST, ZIET MEER!

‘Mijn grootste hobby gaat hand in hand met nog een grote passie: Estudio Espanol para amar
idiomas. El espanol es uno de los idiomas con mas hablantes en er mundo. Want een taal leren is
een wereld en culturen ontdekken.’

2001 - getuigschrift bedrijfsbeheer/boekhouding behaalt en Lunch Pakket ziet het levenslicht. Een
broodjeszaak die Ismaïl en ik bijna 20 jaar hebben gerund en nu verder gezet wordt door onze
dochter en schoonzoon
2020 - nieuwe uitdagingen als conciërge in GAW Zilvertorens, en even later ook gastvrouw.
Onder het mom van sluit elke dag af met 3 positieve punten wil ik heel graag meegeven dat ik veel
voldoening haal uit het ten dienste staan voor de residenten van de GAW, maar ook door een
luisterend oor te kunnen bieden aan iedereen in het LDC. En vooral de dankbaarheid die je
terugkrijgt, is voor mij de stimulans om er elke dag opnieuw te staan. 32



Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele
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Sfeerbeelden juli & augustus
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vrijdag 13 september - Delhaize / Lidl

vrijdag 27 september - Carrefour

vrijdag 11 oktober - Delhaize / Lidl

uur: 10u 
locatie : Oranje 

Boodschappen
Activiteiten LDC

Het leven heeft mij dag aan dag
heel duidelijk laten blijken: 
de mooiste dingen die je ziet
die zie je, zonder kijken.

Ze blijven bij je bovendien,
je hebt ze met je hart gezien 



35353535

Elke woensdag van 14u tot 16u 
in de cafetaria van Oranje Sijsele. 

(Brouwerijstraat 7)
Iedereen welkom!

Volg ook de facebookpagina van ‘DE BROUWERIJ’, voor de
activiteiten in het lokaal dienstencentrum.

4 september
Bingo

11 september
Wafelbak

18 september
Gezelschapsspelen

25 september
Hobbymiddag

Hopelijk tot dan!

Leven in de brouwerij
September



Beste lezer van de “Nieuwe Vierkrant”. In het vorige nummer, juist vóór het verlof had
ik het over het ontstaan van de “Congé Payé”. Ook in september blijft het verlof nog
een beetje nazinderen. Dus stel ik voor om nog een iets te vertellen over de “Congé
Payé van vroeger”.

Congé Payé (deel 2)

Vakantie is niet om te lachen.
Al vlug zien de politieke organisaties dat er omkadering nodig is om hun leden de Congé
Payé verantwoord te laten doorbrengen. Bovendien vrezen zij, dat ze tijdens het verlof de
greep op hun aanhang gaan verliezen. Zeker als de leden en militanten bij een
‘concurrerende’ vereniging terecht komen ! Er is werk aan de winkel.
In 1936 richten de socialisten “Vakantievreugde” op. In 1938 start de katholieke zuil met
“Vakantiegenoegens”. Beide verenigingen bieden aan hun leden georganiseerde vakanties
aan. Ook de liberalen blijven niet achter. Zij richten zich op vakanties voor kinderen. Zo
hebben hun leden, die meestal middenstanders zijn, tijdens de schoolvakanties de handen
vrij voor hun winkel of bedrijf.

Congé Payé met de VTB NAAR HET VERRE ECHTERNACH IN 1937
Met het invoeren van de Congé Paye krijgt de Vlaamsche Toeristenbond een flinke duw in
de rug. De vereniging was reeds actief sinds 1922 en organiseert vooral uitstappen in eigen
streek. Vanaf 1936 worden reizen naar het buitenland ingericht.

De doelgroep zijn jonge, geschoolde volwassenen die interesse hebben voor cultuur. Het
aanbod bestaat uit reizen met de cabrio-autobus naar het buitenland. Lourdes en ook de
Moezelstreek staan bovenaan de lijst. Reizen om te leren, weet je nog….

Uut de gazette
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Kartonnen dozen
Ook de mutualiteiten zitten niet stil. Het is de bedoeling om de kinderen van de leden een
verblijf in een goede, gezonde sfeer aan te bieden. De rangen blijven gesloten. Iedereen is lid
van dezelfde mutualiteit en heeft dezelfde politieke strekking.

De Christelijke Mutualiteit organiseert vakantiereizen naar Zwitserland. De afreis aan het
station van Brugge is een hele bedoening. Elk kind kreeg een gelijke, kartonnen doos als
reiskoffer. Meer bagage mag en kan niet meegesleurd worden. Ook “kleen Georgstje van de
Gilde” gaat mee. Hij zit uiterst links op de foto.
Grote verschillen tussen de vakanties bij de ziekenbonden zijn er niet. Maar toch…. De
socialisten richten gemengde vakantiekolonies in voor jongens en meisjes. De focus ligt op
zwakkere kinderen, die kunnen aansterken door het eten van veel én gezonde voeding. Eén
weekje naar zee is voor deze kinderen een groot feest.

.
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Er wordt geravot op het strand en in de
gezonde zeelucht.
Maar voor de Christelijke zuil kan het
niet dat meisjes en jongens samen op
reis gaan.
De verleiding loert overal. In de kerken
wordt een brief voorgelezen, die
waarschuwt voor de grote gevaren van
gemengde vakantiekolonies. Dat doet
ouders twijfelen hun kind met de
Socialistische Bond mee te sturen.



En toen was het oorlog….
Bij het vier jaar durende bezoek van de Duitsers staat Congé Payé op een laag pitje.
Vakantie aan zee kan niet. De dijk en het strand zijn ‘Sperrgebiet’. En een bezoekje aan het
buitenland is al helemaal niet te doen !
Voor de kindervakanties is er een oplossing. Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn mag
blijven bestaan en kan met mondjesmaat vakantiekampen organiseren. Ook de scouts
mogen verder hun activiteiten -in eigen streek- blijven organiseren.

Urlaub in Deutschland

Veel ouders gaan daar niet op in. Als blijkt dat de kinderen er in een strikt Duitse en
gedisciplineerde omgeving “propaganda”-les krijgen is de goesting helemaal over !
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De UNIE biedt aan de kinderen
van leden van de ‘bevriende’
organisaties zoals De Vlag,
VNV, Rex en andere, de kans om
met vakantie te gaan naar het
“Reich” en er bij Duitse gezinnen
te logeren ! Ver weg van de
gevaarlijke, vijandelijke Engelse
bommen !

BRUGS HANDELSBLAD 23 JAN. 1943

Familie op ‘den buiten’

Stadskinderen die familie hebben op ‘t
platteland worden bij ‘nonkel boer’ op
vakantie gestuurd en krijgen zo
voldoende en gezonde maaltijden in
een veilige omgeving.
Voor vele families is dat de enige
oplossing om op een menselijke
manier met het gezin de bezetting
door te komen. Naarmate de oorlog
vorderde wordt de
voedselbevoorrading steeds moelijker,
en duurder op de zwarte markt.

FOTO PRIVE FAMILIEARCHIEF AUG. 1943

Met de “Vlaamsche Toeristenbond” op uitstap in Brugge en er rond !
De VTB-Brugge is een goed florerende vereniging en telt onder de Vlaamse burgerij veel
leden. In Brugsch Handelsblad staat er bijna elke week een uitnodiging voor een
natuurwandeling naar het platteland met bezoek aan een boerderij in de buurt van Brugge.
Zo’n wandeling levert meestal een -in de stad onvindbare- ”Boerestuute met échte beutere
én een dikke schelle rauwe hespe” op ! Héééérlijk !!!

Volgende keer : Na-oorlogse vakanties naar het buitenland…..

DENIS VERMEIRE



Makhokh Moulay Ismaïl - 2 september
Reynaert Chelsea - 2 september
Holsbeek Ilka - 4 september
De Buck Sabine - 9 september
De Vlieghere Lore - 9 september
Florisoone Marian - 9 september
De Meyer Dominique - 12 september
Van Den Dorpe Joyce -14 september
Crevits Emelien - 14 september
Gaelens Laura - 16 september
Tylleman Kelly - 17 september
Derudder Dina - 18 september
Blondelle Louïs - 20 september
Lambert Maureen - 28 september
De Vadder Evie - 28 september
Bisschop Anja - 29 september
De Busscher Felicia - 29 september

Verjaardagen 
Proficiat!
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Wzc Westervier.

Medewerkers

Cdv Sparke Viers 

Gaw Hof Bladelin

Gaw De Zilvertorens Sijsele

Gaw De Zilvertorens Westkapelle

 
Mevr. Roelof Yvonne -  1 september
Mevr. Marechal Regina - 7 september
Dhr. Vande Woestyne Gerard - 29 september

Mevr. Mechele Georgette - 1 september 
Dhr. Vandeputte Louis - 1 september 
Mevr. Vandamme Maria - 5 september 
Dhr. Demaecker Maurice - 6 september 
Dhr. Braem André - 12 september 
Mevr. Carette Ivonne - 15 september 
Mevr. Claeys Georgette - 15 september 
Mevr. Vanparys Marcella - 20 september 

Dhr. Claeys Philippe - 3 september 
Mevr. Harteel Yvonne - 3 september 
Dhr. Pitteljon Louis - 6 september 
Mevr. Pieters Monique - 14 september
Dhr. De Bock Pierre - 15 september
Mevr. Keukeleire Monique - 16 september 
Dhr. Van Belleghem - 19 september 
Mevr. Van Belle Ghislaine - 21 september 
Dhr. Vanreybrouck Francis - 22 september 
Dhr. Goosens Hubert - 25 september 
Dhr. Deboever Georges - 29 september 
Mevr. Laridon Erna - 29 september 

Gaw  Altegaar
/

Dhr. Decanter Johan - 4 september 
Dhr. De Boysere Hubert - 8 september 
Mevr. Amerlynck Helene - 10 september

/



O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede

Pensionaatstraat 8A, 
8755 Ruiselede


